
Voortreffelijk werk

Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij 
een voortreffelijk werk. 
                                                                                                                         (1 Timotheüs 3:1)     

In het begin van dit nieuw begonnen jaar worden in onze kerkelijke gemeenten vele broeders in het 
ambt van ouderling of diaken (her)bevestigd. Grote dankbaarheid is er als de vacatures weer vervuld 
mogen zijn. Het is altijd weer een terugkerende zorg of alle vacatures vervuld zullen worden. 
Verwondering is er dat er steeds weer (jonge) mannen zijn die ambtsdrager worden. Daarin zien we 
bovenal de trouw van de Heere. Hij roept hen om de gemeente te dienen in het ambt van ouderling of
diaken. 
Voor de hervormde gemeente te Wekerom is de dank aan de Heere groot dat na ruim tweeënhalf jaar
ook de predikantsvacature vervuld wordt. Ook zonder een eigen predikant kan het werk in de 
gemeente gelukkig wel doorgaan. Maar als er toch weer een eigen predikant mag zijn, dan is dat toch
beter voor de gemeente. Hij mag samen met de ouderlingen en diakenen werken aan de opbouw van
de gemeente.
De roeping tot het ambt kan voor jezelf vrij onverwachts gekomen zijn. Je had er zelf helemaal niet op
gerekend dat je ertoe verkozen zou worden. Je dacht eerder aan anderen dan aan jezelf. 
Maar het is ook mogelijk dat je al een hele tijd het verlangen hebt om in de dienst van de Heere te 
mogen staan. Daar kan de roeping ook mee begonnen zijn. De Heere heeft dat verlangen bij je 
opgewekt en op Gods tijd mocht het verlangen vervuld worden. 
Je mag de Heere ervoor danken dat het verlangen bij je gekomen is door Gods Woord en Geest.  
Er staat zo mooi in 1 Timotheüs 3 vers 1 dat als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener 
hij een voortreffelijk werk begeert. Bij het woord ‘opziener’ moeten wij nu vooral denken aan predikant
en ouderling. Het opzicht over de gemeente wordt door de predikant en ouderlingen gedaan. De 
gemeente is aan hun zorg toevertrouwd. Zij mogen geestelijk leidinggeven aan de gemeente. Bij het 
leidinggeven mogen ook de diakenen betrokken zijn. De diakenen hebben vooral oog voor noden en 
zorgen die er zijn in de gemeente en willen daarin de helpende hand bieden. 
Het geven van leiding aan de gemeente is zeker in onze tijd geen eenvoudige zaak. Veel problemen 
doen zich voor op allerlei gebied, vooral in ethische kwesties. En daar moet je maar het juiste 
antwoord op weten. Veel wijsheid van God is nodig en daar mag ook om gebeden worden. Heel mooi 
zegt Jakobus in zijn brief: En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan 
God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden 
(Jakobus 1:5). Deze tekst heeft voor mezelf heel veel betekend. Meer dan eens moet je bij jezelf 
gebrek aan wijsheid constateren. En met deze tekortkoming mag je naar de Heere gaan in het gebed 
en erop vertrouwen dat de Heere je de wijsheid wil schenken die je nodig hebt in moeilijke situaties. 
De Heere wil zelfs in overvloed Zijn wijsheid geven en maakt daarbij zelfs geen verwijten naar ons 
toe.
In diepe afhankelijkheid aan de Heere mag het ambtswerk vervuld worden. Het is een voortreffelijk 
werk. Waarom is het voortreffelijk? Omdat het mag zijn tot eer van God en tot zaligheid van de 
mensen. 
Wat is er nu mooier om bezig te zijn voor God en Zijn Koninkrijk, waarin Gods Naam verheerlijkt wordt
en dat mensen voor eeuwig zalig mogen worden? En dat de Heere je daarvoor wil gebruiken als een 
middel in Zijn hand. Dat is toch geweldig. Het is een kostelijk werk. Het is zeker geen erebaantje, 
maar het is wel tot Gods eer. 
En je hoeft je er zeker niet voor te schamen als je graag in het ambt wilt staan, want je begeert een 
voortreffelijk werk. 
Dit is een betrouwbaar woord, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de jonge Timotheüs. Daarmee 
wordt nog eens extra benadrukt dat het verlangen naar het ambt van predikant en ouderling een zeer 
goede zaak is, iets wat uiterst belangrijk is. 
Het valt op dat in 1 Timotheüs 1 vers 15 ook over een betrouwbaar woord gesproken wordt. Dit is een
betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om 
zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 
Het gaat om de komst van Jezus Christus in de wereld, Die zondaren zalig maakt, en Hij is het zeker 
waard om in het geloof aangenomen worden. 
Nu mogen de ambtsdragers Christus vertegenwoordigen en in Zijn Naam het ambtswerk verrichten, 
opdat zondaars zalig gemaakt worden. De ambtsdragers zijn zelf ook zondaars die zalig gemaakt 
moeten worden. Paulus noemt zichzelf de voornaamste van de zondaars. 



Laten de ambtsdragers zich bewust zijn van hun eigen zonden en gebreken en zich erover 
verwonderen dat ze toch in de dienst van de Heere mogen staan. Er is geen enkele reden om 
hoogmoedig te zijn als wij het ambt mogen bekleden. De Heere gebruikt zondige mensen met hun 
zwakheden om Zijn heerlijk werk te doen tot zaligheid van zondaren. 
Wat mogen zij ondanks hun gebreken een voortreffelijk werk doen in opdracht van de Heere. De 
Heere maakt hen bekwaam tot deze hoge, verantwoordelijke taak en roeping. Hij geeft al wat ze 
nodig hebben tot vervulling van hun ambtswerk. 
Laten we zelf als leden van de gemeente voortdurend bidden voor hen die boven ons gesteld zijn om 
aan ons goede geestelijk leiding te geven. Zij hebben onze voorbede nodig opdat ze hun ambtswerk 
niet al zuchtend maar met veel vreugde doen mogen.
De Heere zegene het ambtswerk in de gemeente opdat de gemeente zal bloeien tot Gods eer. Dat 
mag ons hartelijk verlangen zijn. Onze verwachting is van de Heere, in Wie een volheid van genade 
is. Hij deelt overvloedig uit. En zo mogen we als gemeente op weg zijn naar de toekomstige 
heerlijkheid. Wat een vreugde om straks voor Zijn troon te staan met allen die door Jezus Christus 
zijn zalig gemaakt. We zullen zien dat het voortreffelijke werk in de Heere niet tevergeefs geweest is, 
maar dat het vrucht heeft gedragen tot Gods eer.
Laten wij allen trouw zijn in het dienen van de Heere, ook als wij zelf geen bijzonder ambt bekleden. 
Wij zijn allen geroepen om dienstbaar te zijn met de gaven die wij van de Heere gekregen hebben. 
Het verlangen om de Heere te dienen, behoort bij ons allen aanwezig te zijn. Laten we de Heere 
dienen met blijdschap en in geloofsverwachting uitzien naar de terugkomst van Christus, Die ons de 
erekrans schenkt op die grote dag. 
Zij die met tranen het Woord van God gezaaid hebben, zullen zeer verblijd zijn in de rijke oogst die 
dan binnengehaald is.
                                                                                                                                   Ds. D.C. Floor
        
   

     
     

 
  

 
      
       
 
 


