
Vanuit de intredecommissie  

 

Dit is de laatste bijdrage van de beroepings- en intredecommissie. Na een periode waarin we 

intensief met elkaar zijn opgetrokken en waarin we samen met de kerkenraad steeds weer 

zoekend, biddend en verwachtend onze weg gingen is de Heere op Zijn tijd de gemeente van 

Wekerom genadig geweest. Fam. Van der Werf heeft zich inmiddels gevestigd in ons dorp en 

we heten hen hartelijk welkom.  

 

We kijken uit naar zondag 21 januari, de dag waarop we als gemeente en predikant aan 

elkaar verbonden zullen worden. Er zal in beide diensten kinderoppas zijn en i.v.m. het aantal 

genodigden is er op deze zondag géén koffiedrinken na de dienst. Wél is er gelegenheid ’s 

middags na de intrededienst onze nieuwe predikant en zijn vrouw Gods zegen toe te wensen. 

 

Tot slot willen we als commissie de gemeente heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen,  

het meeleven en alle gebeden waarmee u ons de afgelopen periode omringde. We wensen 

elkaar een gezegende tijd toe onder de herderlijke en pastorale zorg van ds. Van der Werf. 

 

Hartelijke groet, 

 

John van den Hoek 

Gerard Mulder 

Wiltine Moerman 

Marleen Versteeg 


