
Kerkklanken 60e jaargang nummer 7 maandag 8 april
Preekbeurten
Zondag 14 april
10.00: ds. A. Jonker, Putten
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
         3. Extra (Renovatie pastorie)
Zondag 21 april
10.00: ds. P.H. van Trigt, Ede (belijdenisdienst)
18.30: ds. M.G. Mudde, Oosterwolde
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
          3. Extra (Kosten catechese en kringwerk)

Kinderoppas
Zondag 14 april
Beneden: Meta Huttinga, Miranda van Ee en Renske van den Dikkenberg
Opstap
Zondag 21 april
Boven: Reinetta van Ee en Rico van Essen
Beneden: Rolinda Pors, Rosalie van Duinen en Riëlle Huttinga

Zingen voor de dienst
Zondag 14 april
v.m. Psalm 66:10
n.m. Psalm 58:1
Zondag 21 april
v.m. Psalm 74:16
n.m. Psalm 63:1

Omzien naar elkaar
Zieken

- Arie van der Heijden (Otterloseweg 76B) is geopereerd en ook weer thuisgekomen. Er is een 
nieuwe en nog een extra stent geplaatst in zijn urineleider. Verder zijn er controles geweest in 
zijn blaas en nier, dat zag er niet goed uit. Over twee weken moet duidelijk worden hoe het 
vervolgtraject is. Een bericht dat hard binnenkomt. We bidden voor hem en Bertha om geduld 
en rust in deze dagen.

- Jan Hooijer (Edeseweg 48) moest na thuiskomst uit het ziekenhuis vanwege traag herstel 
worden opgenomen in de Klinkenberg. Hij is nu weer thuis. We hopen en bidden dat het 
herstel doorzet. 

- Tineke Kelderman (Edeseweg 15A) kreeg duidelijkheid over haar situatie in het gesprek met 
de arts. Er is dankbaarheid en rust, omdat ze weet waar ze aan toe is. De operatie bleek 
geslaagd, maar ze zal de chemokuur preventief voor langere tijd moeten nemen. We bidden 
haar, samen met Henk en de kinderen, Zijn sterkte toe. 

- Piet Willemsen heeft na zijn geslaagde operatie een lange weg van herstel nodig. 
Vermoedelijk zal Piet nog tot eind april moeten revalideren in De Hoogstraat voordat hij weer 
naar huis kan. De ontvangen kaarten uit de gemeente doen hem goed. Zijn adres is 
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandkade 10 te 3583 TM Utrecht afd. C1 kamer 501.

Overlijden
In memoriam

Op 25 maart 2024 overleed Woutertje van de Pol-van den Brink in de leeftijd van 89 jaar. 
Zij kwam in januari  2023 vanuit Harskamp in Wicherumloo, A1-03  wonen.
Van 1967 - 1988 heeft zij aan de Evekinkweg in Wekerom gewoond.   
Sinds 26 maart 2002 was ze weduwe van Jan Cornelis van de Pol en eerder weduwe van 
Pieter Ferwerda. In haar eerste huwelijk zijn vier kinderen geboren, waarvan een dochtertje 
van anderhalf jaar aan hersenvliesontsteking is overleden. 



Het is aangrijpend om een kind te moeten verliezen, maar ook dat je twee keer weduwe bent 
geworden. 
Op stille zaterdag 30 maart hebben we haar lichaam begraven. We stonden erbij stil dat Jezus 
Christus ook begraven is.  Maar met Pasen mochten we gedenken dat Hij is opgestaan en 
leeft.  Bij het graf spraken wij de woorden van Jezus: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 
in Mij gelooft , zal leven, ook al was hij gestorven. (Joh.11 :25)
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht en troost van de opgestane 
Christus toe.

Correspondentieadres:
De Stomphorst 2
6733 ES Wekerom
                                                                                                                                            
Ds. D.C. Floor  

Jubileum
- Jacob en Janneke van Riessen (De Ring 140) waren op 25 maart 25 jaar getrouwd. Een 

vreugdevolle dag. We feliciteren hen en hun kinderen Gerhard, Jurjan, Anne, Jarnick en Lize 
met dit prachtige jubileum. Voor de toekomst wensen we jullie alle goeds onder Gods zegen 
toe. 

Uit de pastorie
In de afgelopen dagen hingen (of hangen) er slingers in huis. Opgeblazen ballonnen en gekleurde 
vlaggetjes vanwege een jarige. Onze Marit is 2 april twee jaar geworden. En dat mag gevierd worden. 
Als je haar met een kinderwagen door het dorp ziet rijden, dan is wel duidelijk waar ze de hele dag 
druk mee is. Je verjaardag vieren herinnert aan de dag waarop God ons in deze wereld heeft gezet. 
Prof. A.A. van Ruler heeft ooit gezegd dat je alleen daarom al je verjaardag moet vieren. Het is een 
herinnering aan je Schepper. En dat gaat ook over de stoffelijke dingen, over het aardse, het 
lichamelijke. God heeft het alles gemaakt. Dank voor alle felicitaties en de kaarten! 
Met namens ons allen een hartelijke groet, ds. A. van der Werf  

Openbare belijdenis
In het afgelopen jaar hebben zeven leden van de gemeente zich voorbereid op het doen van 
openbare belijdenis. Ds. P.H. van Trigt heeft deze groep belijdeniscatechese gegeven en zal de 
belijdenisdienst ook leiden. In de morgendienst van zondag 21 april zal de belijdenisdienst zijn. De 
aannemingsavond is op maandag 15 april. Hieronder staan de namen en adressen vermeld van de 
catechisanten. Nog niet iedereen weet of hij/zij belijdenis zal doen. Zullen we deze jonge mensen in 
onze gebeden gedenken en om hen heen staan?

Caroline Blotenburg, De Aanleg 22, 6733EN Wekerom
Fleur van den Brink. Westenengerdijk 7, 6732GP Harskamp
Bastian van der Meer, Dorpsplein 10 D, 6733AV Wekerom
Thirza van der Meer-van Roekel, Dorpsplein 10 D, 6733AV Wekerom
Enrico Klok, Edeseweg 9, 6733AA Wekerom
Christiaan van Luttikhuizen, Lage Valkseweg 45, 6733GB Wekerom
Gerhard Brandsen, Lage Valkseweg 124, 6741GE Lunteren

Doopdienst
In de morgendienst van zondag 7 april zijn Timo van den Brink, Olivia van Dijk en Henk de Vries 
gedoopt. De tekst voor de preek was genomen uit Jesaja 43:1 “Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent 
van Mij.” De doopteksten van de dopelingen waren Psalm 94:14 (Timo), Psalm 95:7 (Olivia) en Psalm 
94:22 (Henk). In deze tijd kort na Pasen is het bijzonder om de kinderen te dopen. Ze behoren nu bij 
de verbondsgemeente, het lichaam van Christus. De macht en majesteit van onze opgestane Heere 
klinkt al door in de doopteksten van de Psalmen. Van die God verwachten wij het. We wensen en 
bidden de ouders vrijmoedigheid, geduld en liefde toe in de opvoeding van hun kinderen. 

Voor u gelezen
Paulus zegt ergens dat wij ons moeten ‘oefenen’ in de godsvrucht. Dat zal toch wel dit willen zeggen, 
dat wij ons ervoor moeten inspannen, dat we niet wanen mogen dat het alles vanzelf gaat. Welnu, die 
‘oefening’ begint beangstigend schaars te worden in onze moderne wereld. Onderzoeken hebben 



uitgewezen dat persoonlijk Bijbellezen, voor zichzelf, in de binnenkamer, zeer zeldzaam voorkomt. Er 
wordt wel uit de Bijbel gelezen in de huiselijke godsdienstoefening en in verenigingsverband maar 
heel weinig in de eenzaamheid. Dat betekent ook dat er weinig meditatie is, weinig innerlijk bezig zijn 
met Gods Woord. Het leven wordt zo beangstigend vol indrukken, elke minuut van iedere dag is zó in 
beslag genomen door allerlei stemmen en beelden, dat we aan de Geest haast niet meer de kans 
geven ons ergens aan te grijpen. (…)
Ik wil in dit verband graag een les vertellen, die ik geleerd heb van een goede vriend van me, die in de 
oorlogsjaren is omgekomen. Hij had lange tijd geworsteld met de vraag hoe hij bidden moest. Dikwijls 
zei hij: Jezus bad soms hele nachten en ik kan het nooit langer volhouden dan hoogstens een minuut 
of vijf achter elkaar. Daar leed hij bepaald onder, dat zijn gebed zó arm en ook zo onbetekenend was. 
Eens op een dag kwam hij bij me en vertelde me dat hij voor zichzelf de oplossing gevonden had. ‘Ik 
ga nu ’s morgens’, zo zei hij, ‘rustig naar mijn kamer met mijn Bijbeltje. Als ik dan een bepaald 
gedeelte gelezen heb, ga ik bidden. Dat bidden bestaat dan alleen daar uit, dat ik voor mezelf een 
bekend Psalmvers opzeg. Ik neem bijvoorbeeld Psalm 89 vers 7 en spreek elke regel heel rustig uit. 
Daar staat: Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. Dan houd ik even op en vraag mezelf: 
Doe ik dat? Wat zou dat betekenen als ik dat vandaag deed? Wat zijn die klanken, wat heeft God 
zopas in dat Bijbelgedeelte tegen mij gezegd? En ben ik dan zalig en laat zich dat in mijn leven van 
vandaag ook zien? En hoe staat het met mijn vrouw en kinderen? Wat zouden voor hen vandaag die 
klanken van God zijn? En dan gaan even mijn gedachten langs mijn collega’s, mijn vrienden, de 
mensen met wie ik die dag te doen heb, en ik trek ze even allen in die Psalm. En zo ga ik dan die 
gehele Psalm door, woord voor woord. En ik verzeker je, als ik dan die Psalm geëindigd heb en opsta 
van voor Gods aangezicht, dan schrik ik wel eens als ik dan zie dat ik wel een kwartier of nog langer 
met God gesproken heb.’ Ik vertel dit verhaal niet om daarmee te zeggen dat wij allemaal dit doen 
moeten, maar ik geef het toch als een voorbeeld, om te laten zien, hoe gewichtig het is, dat we de 
Geest ook ruimte geven om in ons bezig te zijn.
(Prof. dr. J.H. Bavinck – Ik geloof in de Heilige Geest, 108-110)

Uit de kerkenraad

Van de diaconie
Collecten
Op zondag 14 april is de opbrengst van de diaconiecollecte voor het project Deelgenoten van de GZB. 
Daarmee steunen we zoals u waarschijnlijk weet Jan en Wilma van Doleweerd, die uitgezonden zijn 
door de GZB naar Colombia. Jan draagt bij aan de vorming en toerusting van predikanten in 
samenwerking met het Bijbelseminarie in Medellín (FUSBC) en de Presbyteriaanse kerk (IPCSR). 
Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten op de campus van het seminarie. 
Daarnaast doet zij mee met de door de presbyteriaanse kerk opgezette diaconale of sociale 
programma’s.
Op zondag 21 april hopen we als diaconie te collecteren voor Centrum de Herberg Oosterbeek. 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente 
een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor 
reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. 

Diaconaal meldpunt
Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop diaconaal meldpunt. Hier bieden wij de 
mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand anders, voor 
praktische of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en 
uiteraard ook bij uw wijkouderling.
  
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
4 februari 
Kerk € 553,65
11 februari
Kerk € 534,58
Pastoraat € 514,18
14 februari
Kerk €   50,25



18 februari
Kerk € 492,08
Zondagsschool € 495,13
25 februari
Kerk € 535,43
Renovatie pastorie € 538,38

Giften: 1 x € 500 en 1 x € 250,- voor de renovatie van de pastorie, 1 x € 50 via ds. Van der Werf voor 
renovatie van de pastorie en jeugdwerk, 1 x € 50,- via ouderling J. Hendriksen voor de kerk, 1 x € 50 
via ouderling H. Blotenburg voor de kerk.

Voor de biddagcollecte zijn nog diverse giften nagekomen. Het totaal komt hiermee op € 8305,-

Gemeente, hartelijk dank voor uw gaven!

ZEC
Spiegeltje uit Colombia (1) 
Een nieuwe lach
‘Humor is een soort ontkennen van het reële leven.’ Tegenover ons zit Jaider, theologiestudent en 
voorganger in een presbyteriaanse gemeente: ‘We hebben humor nodig om te kunnen overleven. Wil 
je met ons spreken over de misère, de trauma’s, de donkere kant van het leven, dan doen we dat niet 
zomaar. We hebben niet geleerd om erover te spreken. Het is te moeilijk, te bedreigend. We zijn bang 
om emoties naar boven te halen want Colombia is het land van de trieste emoties. Daarom lachen we 
veel en ontwijken we moeilijke vragen. We kunnen niet lang serieus zijn. Ook tijdens de preek moeten 
we een keer kunnen lachen.’
Op het eerste gezicht komt het antwoord van Jaider wat vreemd over. Maar –eerlijk is eerlijk– lachen 
wij soms de moeilijke dingen van het leven niet weg? Antwoorden wij op de vraag ‘Hoe gaat het met 
jou?’ niet standaard met: ‘Prima, goed hoor!’? Ook wij hebben een vertrouwelijke band nodig om 
elkaar van hart tot hart te spreken.

Het is goed om die momenten te zoeken. Al moet je daar soms een lange weg voor 
gaan. In Nederland of in Colombia. Jaider: ‘Wij tonen ons innerlijk als we ons 
levensverhaal kunnen vertellen. Als we met elkaar zijn, tijd voor elkaar hebben en 
er een band is.’
Hoe lastig het kan zijn, voor de gevoelige en pijnlijke ervaringen in het leven is er 
behandeling. De Bijbel spreekt over ‘nieuw maken’. Het oude zeer gaat voorbij, al 
gaat dat vaak moeizaam. De oude mens sterft af, schrijft Paulus (Rom. 6:6). Oud 
zuurdesem wordt uitgezuiverd (1 Kor. 5:7). Dat gaat niet van stel op sprong. Het is 

als met tarwegraan dat in de aarde valt en sterft om nieuwe vrucht te geven (Joh. 12:4). Dat oude 
sjouw je mee, je komt er maar moeilijk van los. Maar Gód weet daar ook van. Daarom klinkt het: ‘Zie 
Ik maak alle dingen nieuw’ (Openb. 21:5a). ‘Geheel nieuw – alles: dat is juist wat wij niet begrijpen 
kunnen’ (Noordmans). Dat te geloven geeft een nieuwe lach. Als het voorjaar! Een andere lucht. In 
Nederland en in Colombia.
Ontvang de hartelijke groeten van Jan en Wilma van Doleweerd, februari 2024.

Jan en Wilma zijn door GZB uitgezonden naar Colombia. Jan als zendingspredikant en theologisch 
docent en Wilma als diaconaal en pastoraal werker.
Wilt u periodiek de nieuwsbrief ontvangen, meld u zich dan aan op www.gzb.nl/janenwilma. Wilt u 
financieel meeleven, schrijf u dan in als zendingsmaatje op zendingsmaatje.nl/janenwilma. Wilt u de 
wekelijkse Colombia-app ontvangen, schrijf u dan in via de QR-code:

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 20 april a.s. voor 
12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

http://www.gzb.nl/janenwilma
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