
1 Korinthe 1:24: Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de 

kracht van God en de wijsheid van God.

‘Wie niet sterk is moet slim zijn.’ Zo zei mijn vader nogal eens tegen mij als kind. Samen timmerden 

we een houten kasteel. Blijkbaar gaat dat bij ons mensen niet zo gemakkelijk samen op. Sterk zijn en 

slim zijn. Die aan elkaar te verbinden, dat is lastig voor mensen. Maar bij Christus gebeurt het wel. Hij 

is de kracht én de wijsheid van God. En dat is van het allergrootste belang dat we de wijsheid en de 

kracht van God in Christus bij elkaar houden. 

Jesaja moest er al van profeteren. Op de Messias zal de Geest van de HEERE rusten. Een Geest van 

wijsheid en inzicht. Een Geest van raad en van sterkte (Jesaja 11). Het is een wijsheid die volgens 

Paulus volstrekt vreemd is aan ons mensen. Onze menselijke ‘wijsheid’ is van een andere orde. Het is 

geen kwestie van hoge of lage intelligentie, dan denken we nog in menselijke maatstaven. Want 

vergeleken met Gods wijsheid is iedere vorm van menselijke wijsheid dwaasheid (v. 20): ‘Heeft God 

niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?’ Gods wijsheid is te zien aan het kruis. Geen mens 

zou het bedenken. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Wij kunnen het Evangelie niet bedenken 

Maar God heeft het bereid. 

Dit geldt niet minder van de kracht van God. We leren het als kinderen al bidden: ‘Want van U 

is de kracht.’ De ware kracht is het eigendom van de HEERE. En het is in Christus geopenbaard. Hij 

heeft immers nu de macht van God ontvangen. De macht om zonden te vergeven. De macht om satan 

en zijn handlangers de baas te zijn. De macht over de dood. Jezus heeft in Zijn kruis en in Zijn 

opstanding definitief afgerekend met deze machten en krachten. Aan Jezus is het alles gegeven, Hij is 

de kracht van God. Wij zijn dat als mensen dus niet. Alleen in Christus delen we in deze macht. 

Omdat we dan van Hem zijn. Dan heerst de zonde niet meer in ons leven als we onder de genade 

zijn. Wij zijn dan uit alle heerschappij van de duivel verlost (HC Zondag 1). En onze sterfdag is gewin 

in het licht van Jezus’ overwinning op de dood. Dat is het leven met Christus ook: dankbaar delen in 

Zijn kracht. 

Paulus wordt niet moe om te benadrukken dat deze wijsheid en kracht van God ons vreemd zijn. Het 

zit er bij ons van huis uit niet in. We hebben immers niet voor God, maar voor onszelf gekozen. Maar 

in Christus worden ze toch ons deel. Door het geloof mogen we delen in deze genadegaven. Onze 

ogen gaan open voor het feit dat het kruis van Christus inderdaad wijsheid en kracht van God is. We 

gaan anders denken. De Bijbel noemt het bekering: verandering van denken. Het Evangelie van de 

Heere Jezus verandert je blik op de wereld. Je gaat denken vanuit Christus’ wijsheid. En het zet ook 

zoden aan de dijk. Het zijn krachten van kruis en opstanding die nog steeds werkzaam zijn en worden. 

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid. 

Wijsheid en kracht. Er zou veel meer over te zeggen zijn. Maar waar het me om gaat is dat ene 

beslissende woordje. Christus is de wijsheid van God én de kracht van God. En. Blijkbaar kunnen die 

niet zonder elkaar. Het gaat om de wijsheid verbonden met de volmacht. Woord en werk. Dat betekent 



dat Christus niet alleen de waarheid is, de waarheid heeft, de waarheid geeft. Nee, Christus maakt 

deze waarheid ook werkzaam. Levende waarheden zijn het. En is dat niet het geheim geweest van de 

apostolische prediking? Want in die context schrijft Paulus over deze twee dingen. Voor hen die 

geroepen zijn, prediken wij. De Bijbel is geen abstracte theorie, geen denksysteem. Dat zou wijsheid 

zonder kracht zijn. Een reëel gevaar voor de ‘slimmen’ onder ons, de denkers. Maar de hemelse leer 

kan en mag niet droog zijn. Het is een levend geheel, want het Evangelie van Christus is geladen met 

de kracht van God. 

Het omgekeerde is in onze hervormd-gereformeerde traditie misschien niet zo’n groot gevaar. Maar 

toch moet het genoemd worden. Want kracht zonder wijsheid, werk zonder woord is compleet 

inhoudsloos. Als we zo gaan spreken en preken, verliezen we het gezag van de inhoud van Gods 

Woord. We denken de kracht van God zelf te kunnen realiseren, maar in wezen komen wij zelf als 

mens centraal te staan met onze emoties, met onze gedachten. De hoogmoed voedt die manier van 

omgaan met de Bijbel. We zijn snel klaar met ons Bijbellezen en laten ons niet meenemen in de 

denkweg van de Heilige Geest. Je kruipt niet op de knieën langs de gedachten van God. Wie denkt 

zonder Gods wijsheid in Christus te kunnen, gaat prat op zijn eigen verstand. De dwaling is dan nooit 

ver weg. 

Maar bij Jezus is er kracht én wijsheid van God te verkrijgen. Hij is opgestaan, en Hij leeft! 
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