Kerkklanken 60e jaargang nummer 10 maandag 27 mei
Preekbeurten
Zondag 2 juni
10.00: ds. A. van der Werf, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30: ds. L. Hak, IJzendoorn
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 9 juni
10.00: ds. A. van der Werf, bediening Heilig Avondmaal
18.30: ds. A. van der Werf, dankzegging Heilig Avondmaal
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Kinderoppas

Zondag 2 juni

Boven: Mariélle Heiwegen en Levi Klok

Beneden: Mariélle Blotenburg, José Gort en Jolijn Kranendonk
Zondag 9 juni

Beneden: Meta Huttinga, Miranda van Ee en Lydia Breen
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 2 juni

v.m. Psalm 93:4
n.m. Psalm 77:8
Zondag 9 juni

v.m. Psalm 92:1
n.m. Psalm 78:3

Agenda

01/06 Gebedsgroep

03/06 Censura Morum

03/06 Kerkenraadvergadering

05/06 Gemeenteavond

08/06 Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Jarigen

05/07 Mevr. G.J. van Lagen-Groeneveld Van Delenerf 14 6733 AZ (76 jaar)
07/06 Mevr. T. van Omme-Schols Edeseweg 51C 5 6733 AC (87 jaar)
09/06 Dhr. D. van Dijk Evekinkweg 1B 6733 BA (81 jaar)
12/06 Mevr. C. van de Krol-Blankespoor Edeseweg 75 1 6733 AC (76 jaar)
22/06 Mevr. W. van de Pol-van den Brink Edeseweg 51A 1 6733 AC (90 jaar)
23/06 Mevr. G. van den Berg-van der Hoef A.G. Wijersweg 36 6733 AS (82 jaar)
30/06 Dhr. G. Bruil Schoolsteeg 1 6733 AW (83 jaar)

Omzien naar elkaar

Overlijden

Op 14 mei is Willem Hek overleden. Er is verdriet in de familie gekomen waarvan diverse leden
verbonden zijn aan onze gemeente. Met deze woorden willen we hen vertroosten: De HEERE is uw
Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

Zieken
Geurt en Gea van Dam (Koperensteeg 15) zijn de Heere dankbaar voor de goede uitslag die hun zoon
kreeg. Er is geen nabehandeling meer nodig.



Karin Roelofsen (De Ring 12) heeft in het ziekenhuis een geslaagde operatie ondergaan. Vanwege
koorts moest ze langer blijven, maar inmiddels is ze huis. Jacco en Karin zijn dankbaar voor de
geslaagde behandeling.

Jan Hooijer (Edeseweg 48) is van het revalidatiecentrum Elias overgeplaatst naar het hospice Saffier
in Bennekom. Hij heeft daar een goede plek met goede verzorging gekregen. Tegelijk laat het proces
van overplaatsingen zien dat hij in toenemende mate achteruitgaat en verzwakt.

Annie Kranendonk (De Ring 142) kreeg een teleurstellend bericht te verwerken, er is bij een controle
een nieuwe tumor in de blaas geconstateerd. Daarom zullen nieuwe behandelingen nodig zijn. We
bidden haar samen met Sjaak de sterkte en nabijheid van de Heere toe.

Examenkandidaten

Vanaf dinsdag 14 mei t/m woensdag 29 mei zijn de schoolexamens. In de voorbede hebben we alle
kandidaten bij de Heere gebracht. We hopen op positieve uitslagen medio juni voor alle leerlingen in
de gemeente!

100 jaar christelijk onderwijs in Wekerom

De week van 20 tot 24 mei stond in het teken van 100 jaar christelijk onderwijs in Wekerom. Op
diverse manieren is daar met de leerlingen en ook met oud-leerlingen, (oud-) bestuursleden en (oud-)
leerkrachten aandacht aan besteed. Wat een bijzondere zegen dat al zoveel jaren de Bijbel een
centrale plaats mag innemen in het onderwijs in Wekerom. Dank aan Hem!

Uit de pastorie

Hemelvaart en Pinksteren liggen achter ons, we zien terug op heel rijke zondagen. In de komende tijd
hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Pinksterweelde! In die verwachting leven we naar de
komende zondagen toe. Nemen jullie de diensten mee in de gebeden? Zo mogen we de vervullende
zegen van de Heilige Geest verwachten.

Met een hartelijke groet namens ons allen, ds. Van der Werf

Voor u gelezen

Over de betrachting van het Heilig Avondmaal

De mens die zich voorbereid heeft, moet 's morgens niet te lang slapen, opdat de tijd hem niet ontglipt
en hij zijn hart niet in een gehaaste situatie brengt. Ook moet hij niet al te vroeg buiten zijn gewoonte
opstaan, opdat hij niet flauw, slaperig of afgemat is onder het gehoor en de bediening, want een
uitgeput lichaam belet zijn ziel te werken. Hij moet zich bijtijds naar de kerk begeven, in een rein en
eerbaar gewaad, zonder slordigheid of opschik. Is iemand arm en heeft hij geen kleding dan zijn
dagelijkse kleren, en dat nog sober genoeg, dan moet hij daarom niet wegblijven. De Heere ziet het
hart aan, en niet de kleding.

Laat als u de kerk ingaat, er een heilig ontzag in uw ziel opkomen, omdat God, de engelen en de
kinderen van God daar tegenwoordig zijn. Ga stil op uw plaats zitten, en toon in uw hele houding
aandacht, eerbied en ernst. Kijk aan de ene kant niet ijJdel om u heen, en wacht u aan de andere kant
voor gemaaktheid door het hoofd te laten hangen, met de mond te trekken, in gebaren met de
handen, in het gemaakt omhoog kijken, in luide zuchten, zodat een ander het horen kan, in zich dan
zus dan zo te krommen en dergelijke. Foei, wat een gemaaktheid! Zij is walgelijk voor vromen en niet
vromen. Zij maakt de godzaligheid verdacht en veracht, en ook al weten zij zelf dat er geen
geveinsdheid achter schuilt, het smaakt er toch wel naar.

Voeg u onder het lezen van Gods Woord, zingen, gebed en prediking samen met de gemeente en doe
één werk met hen in zingen, bidden en horen, en laat uw hart zich dan daarop richten. Het is dan niet
de tijd om op speciale gesteldheid wat het Heilig Avondmaal betreft te letten want dan verliest men
zowel het een als het andere.

Als u opstaat om naar de heilige tafel te gaan, sta dan op als een bruid om te trouwen, en dat aan de
ene kant op de roepende stem van de bruidegom Jezus. Aan de andere kant: sta op met verlangen
om bij uw Bruidegom Jezus te zijn. Hier past het niet te trillen en te beven, en al schoorvoetend te
gaan, alsof men daarheen getrokken wordt. Hier past liefde en verlangen.

Als u aanzit, bezie u dan als zittend in de helderheid van de geopende hemel, neerstralende over de
tafel en alle aanzittende gasten, en ook over u, en zo in de tegenwoordigheid van God, uw hemelse
Vader, en van Christus, uw Bruidegom.

Wees onder het eten en drinken verstandig bezig door het geloof. Verwacht hier geen wonder of



buitengewone optrekking, verlichting of verrukkende blijdschap. Geeft de Heere u dat, geniet het
goede, terwijl het u gebeuren mag. Maar weet dat het de gewone weg is het geloof te oefenen en u
door die tekenen als zegelen en als trouwpenningen te verzekeren dat, zo zeker als u dat brood en die
wijn eet en drinkt, Christus voor u gestorven is, en u liefheeft, en tracht zo door het geloof vrede te
krijgen in uw geweten.

Bij het weggaan: Zeg in uw hart: mijn Jezus zal woord houden, daar ben ik mee tevreden. Hij zal mij
niet begeven noch verlaten. Hij zal het alles voor mij voleinden. Hij zal mij bewaren, het oog op mij
houden, en mij geleiden door Zijn raad, en daarna tot Hem opnemen in heerlijkheid. Troost u met Zijn
wederkomst ten oordeel, en zie die dag al reikhalzend tegemoet, om dan met ziel en lichaam eeuwig
bij Hem te zijn. Ga dan heen, als door Jezus gezonden om Zijn dood en volheid van zaligheid aan de
wereld te verkondigen, en dat werk te voleinden, dat de Heere u gegeven heeft om te doen.

(W. a Brakel, Redelijke Godsdienst: Deel I, 1023-1026)

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond

Op 5 juni wordt de gemeenteavond gehouden. Die avond is er vanaf 19.00 inloop met koffie en kunt u
kennis nemen van de financiéle stukken over 2023. Om 19.30 hopen we met het offici€le gedeelte te
starten waarbij we deze keer met elkaar aan de slag willen gaan rondom de vernieuwing van het
beleidsplan. U heeft afgelopen zondag een deel van het concept op uw zitplaats gevonden en daarbij
de vragen waar we met elkaar over in gesprek hopen te gaan. Oud en jong worden nadrukkelijk
hartelijk uitgenodigd om te komen en mee te denken. Beleid is tenslotte iets van de gemeente. We
rekenen op uw komst! Mocht u nog geen exemplaar van het eerste concept in uw bezit hebben, dan
kunt u die_hier downloaden of opvragen via scribaat@hervormdwekerom.nl.

Van de diaconie

Collecten

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 2 juni is bestemd voor Wicherumloo.

Op zondag 9 juni hopen we als diaconie te collecteren voor algemene diaconale zaken. Met het geld
dat daarbij binnenkomt, ondersteunen we mensen in (en buiten) de gemeente als dat nodig is. Ook
wordt het geld soms besteedt om een extra gift te geven aan een goed doel waarvoor we
gecollecteerd hebben. De Avondmaalscollecte zal bestemd zijn voor het Zhaare-Zedek ziekenhuis in
Jeruzalem. In deze tijd van oorlog zal uw bijdrage daar bijzonder welkom zijn en zeer goed besteed
worden.

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen
om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom
hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij
de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor
praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt
terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Jeugdraad

Opening winterwerk 2024

Net als in voorgaande jaren zijn de eerste voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen gestart. De
openingsmiddag voor de kinderen vindt dit jaar (zonder tegenbericht) plaats op zaterdag 5 oktober.
Ook vorig jaar begon de jeugd vol enthousiasme aan deze activiteit, alhoewel het voor sommigen ook
nog wel een beetje spannend was. Uit de verhalen na afloop konden we opmaken dat zij het erg leuk
gevonden hebben.

Kunnen wij ook dit jaar op uw gastvrijheid rekenen? Wanneer u in een voorgaand jaar meegedaan
hebt of wanneer u nieuw in de bebouwde kom bent komen wonen, dan krijgt u hier t.z.t. een brief voor.
Eventueel kan in een volgende editie van de kerkbode nog een update verschijnen.

Hartelijke groet, de jeugdraad.

Dankwoord


http://hervormdwekerom.nl/wp-content/uploads/2024/05/Info-Gemeenteavond-Concept-beleidsplan-2025-2029-Kerk-met-toekomst-A3.pdf

Dankbaar dat wij 50 jaar getrouwd mochten zijn! En mede door de vele kaarten met felicitaties en
bemoedigende woorden is onze jubileumdag voor ons een dag met een gouden rand geworden.
Heel hartelijk dank, Ab en Bertha Klok.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 8 juni a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!
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