
Kerkklanken 60e jaargang nummer 13 maandag 8 juli
Preekbeurten
Zondag 14 juli
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: prop. H. Krooneman, ’t Harde
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
         3. Extra (Koeling kerk)
Zondag 21 juli
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. H.I. Methorst, Apeldoorn
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
          3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Kinderoppas
Zondag 14 juli
Boven: Diana de Ruiter en Thijs Jansen
Beneden: Dora Jansen, Eveline Jonkers en Demi van de Pol
Zondag 21 juli
Beneden: Evianne Krooneman, Gerdie van Laar en Anne van Riessen
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 14 juli
v.m. Psalm 143:6
n.m. Psalm 62:1
Zondag 21 juli
v.m. Psalm 129:1
n.m. Psalm 130:3

In memoriam Jannie Beukhof-Hol
Op vrijdag 28 juni overleed Jannie Beukhof in de leeftijd van 77 jaar. Ze was getrouwd met Gert, en 
kregen samen drie kinderen: Tonnie, Marion en Wim. Zeker in de laatste jaren had Jannie het moeilijk 
vanwege haar slechtere gezondheid. Al vele jaren leefde ze met de ziekte reuma, maar met name op 
het laatst kreeg ze ook last van hartfalen en hield ze vocht vast. Na een opname in het ziekenhuis in 
Ede overleed ze enkele dagen later ook. Ze laat Gert achter. Kortgeleden, op 20 mei, hebben ze nog 
herdacht dat ze 60 jaar getrouwd waren. In de rouwdienst hebben we de woorden uit Psalm 23 
overdacht, waar David zingt over zijn Godsvertrouwen: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van 
de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. In het bijzonder bidden we Gert de nabijheid 
en troost van onze God toe in dit gemis.

In memoriam Cor Bruil
In de avond van zaterdag 29 juni is Cor Bruil in de leeftijd van 84 jaar overleden. Hij laat Bertha achter, 
samen met de twee kinderen die ze kregen, Jan en Dick. Cor had het in de latere jaren van zijn leven 
steeds meer benauwd. De medicijnen tegen de reuma hadden een beperkende uitwerking op zijn 
longen. Wonderlijk is het dat hij nog zo oud is geworden; meerdere keren is hij er na een kleine TIA 
weer bovenop gekomen. Kortgeleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daarna is het toch snel 
gegaan en kwam hij enkele dagen later thuis te overlijden. Tijdens de rouwdienst stond Psalm 30 
centraal. Hoewel de lof op God de psalm omlijst, spreekt David in de psalm van de sterke 
aanvechtingen die hij kent. Zozeer zelfs dat God Zijn aangezicht verbergt. In dat alles blijft hij het toch 
van zijn Heere en Heiland verwachten. En wie zo tot Hem de toevlucht neemt, in alle onzekerheid en 
zorg, komt nooit beschaamd uit. Hun rouwgewaad zal worden ingewisseld worden voor de hemelse 
blijdschap waarin we Hem eeuwig grootmaken (v.12-13). We bidden voor Bertha om de nabijheid van 
de Heilige Geest, de Trooster in dit verdriet.

Omzien naar elkaar
Jubileum
Jan en Yvonne van de Brandt (Roekelseweg 7) waren op 6 juli 40 jaar getrouwd. Ze hebben dit 
samen met hun kinderen en kleinkinderen kunnen vieren. We zijn met hen onze trouwe God dankbaar 
voor dit prachtige jubileum en bidden hun Zijn zegen toe voor de toekomst.



Geboortes
In het gezin van Brand Jan en Jacolien van den Dikkenberg (Otterloseweg 15) werd op maandag 24 
juni een zoon geboren met de naam Lukas Hendrik. Luuk is het broertje van Imke, Renske, Boaz, 
Leah, Micha en Rhodé.

Henk en Mariëlle van de Haar (Vijfsprongweg 24a) werden verblijd met de geboorte van een dochter, 
Amé. Ze werd geboren op donderdag 27 juni. Amé is het zusje van Linn en Jesse.

Met de ouders zijn we blij en verwonderd over de geboortes van Luuk en Amé. God gaat ook daarin 
door met Zijn werk als almachtige Schepper. Hij is het Die het leven geeft en weeft: Want Ú hebt mijn 
nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven (Psalm 139:13)

Zieken
Ds. Floor ontving een moeilijk bericht. Er zijn bij hem uitzaaiingen in de lever geconstateerd. De bron 
van de tumor is nog niet bekend, verdere onderzoeken volgen nog. De situatie is zeer zorgelijk.

Jan Hooijer is in de afgelopen periode verhuisd naar Wicherumloo. Omdat hij zo goed herstelde, was 
een blijvende plek in het hospice in Bennekom niet meer nodig. We zijn dankbaar dat hij hier in 
Wicherumloo een nieuw thuis heeft gevonden.

Annie Kranendonk (De Ring 142) is op dit moment in afwachting van een operatie. Ze heeft zich goed 
kunnen herstellen van de bloedvergiftiging. Voor nu is het nog geduldig afwachten tot het moment van 
opereren.

Pastorale vervanging zomer
In de weken van maandag 29 juli t/m 18 augustus zal ds. Van der Werf met vakantie zijn. Ds. J. Belder 
(Harskamp) is van harte bereid om pastoraat te verlenen in dringende gevallen. U kunt hem direct 
bereiken via dit nummer: (0318) 30 95 61. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met een van 
de wijkouderlingen.

Open avond Bijbelgespreksgroep
Zoek je een plek voor onderling geestelijk gesprek? Heb je behoefte om door te spreken over de 
Bijbel? Aan dat doel beantwoordt de Bijbelgespreksgroep (BGG). Deze oproep is er met name voor 
degenen die in de afgelopen jaren belijdenis hebben gedaan. Vanouds is de BGG namelijk ontstaan 
uit de (jonge)lidmatenkringen. Iedereen die zich herkent in de bovenstaande vragen, of afgelopen 
jaren al trouw is gekomen, is vanzelfsprekend ook van harte welkom. Voordat we van start gaan is er 
een open avond in Elim op donderdag 26 september (19.30 uur). Doel van deze avond is het 
samenstellen van nieuwe groepen, onderlinge ontmoeting en de inhoudelijke opzet voor komend 
seizoen. Lukt het je niet aanwezig te zijn, maar wil je wel graag gaan meedraaien? Stuur dan een 
digitale aanmelding naar predikant@hervormdwekerom.nl.

Uit de pastorie
Op zondag 30 juni waren Babeth en ik getuige van de bevestiging en intrede van ds. M. Bos in 
Ederveen. Tijdens de dienst van bevestiging mocht ik deelnemen aan de handoplegging. We kijken er 
met veel dankbaarheid op terug. We zijn daarnaast ook erg blij dat we vrienden hier in de buurt 
hebben wonen, en die ook nog in hetzelfde ‘predikantsschuitje’ zitten. Dat maakt onderling contact 
een stuk gemakkelijker. Verder leven we als gezin toe naar de verhuizing, die snel dichterbij komt. We 
hopen nog voor onze vakantie (op 19 juli) over te gaan. Een hartelijke groet, ook namens Babeth en 
Marit, ds. A. van der Werf

Inloopavond pastorie
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de pastorie vanbinnen en vanbuiten een opknapbeurt te 
geven. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond. Bent u benieuwd hoe het is geworden? 
Donderdagavond 11 juli is er tussen 19.30 uur en 20.30 uur gelegenheid om een kijkje te komen 
nemen. Hartelijk welkom!

Doopaangifte 
In verband met de doopdienst van D.V. zondagmorgen 21 juli is er gelegenheid voor doopaangifte op 
zaterdag 13 juli van 9.30 tot 10.00 bij de scriba, De Ring 12.



Voor u gelezen
De Schrift is een handvest, door de Geest gegeven. Maar de Schrift is geen krant, gevuld met de 
mening van de dag. De leerdienst wordt dus wel sterk aangevochten, maar zij verdient even sterk 
handhaving. Wij hebben in de laatste jaren wel gezien hoe de oude wijsheid: meen nooit dat 
afschaffing van de avondbeurten de mensen ijveriger maakt in het kerk gaan in de morgen, 
bewaarheid wordt. Integendeel, hoe meer kerken worden gesloten, hoe meer beurten vervallen, hoe 
meer predikantsplaatsen worden opgeheven, hoe trager de kerkgang wordt. Wat dan te doen? Niets 
bijzonders of opvallends. Men zoeke het in verbetering van de prediking, vooral in het handhaven en 
verdiepen van de leerdienst. De gemeente van onze tijd heeft onderwijs nodig in het merg en 
gebeente van de christelijke godsdienst. Daaraan ontbreekt het. Het babbelt wel, het spettert wel, het 
praat wel alom in kerk en krant – de vaderlandse eendenvijver van de kerk vertoont een nameloze 
drukte. Maar als er één ding nodig is in onze tijd, dan is het: de stilte. Gods dingen zijn stille dingen.
Wij hebben nodig de vraagstukken van deze eeuw te zien in het licht van wat de kerk alle eeuwen 
door beleden heeft. De leerdienst is Schriftdienst. De leerdienst bedoelt om de Schrift te leren lezen in 
het complex van waarheden, zoals het is gebundeld in de confessie. Lees slechts de teksten 
onderaan de Zondagen van de catechismus en u ziet het ineens al: al wat de Schrift boodschapt is 
samengevat in een eikenhouten zin van deze of gene zondag. En zie – dat behoeven we nu zo 
dringend: de Schrift te leren lezen aan de hand van een vertrouwde gids. Wonderlijke dingen zult u 
ervaren, als zulks geschiedt. De problemen van deze eeuw worden vergeleken met die van een vorige 
eeuw. De wijsbegeerte, het levensgevoel, het relativisme, de luchthartigheid, de onkunde, het dorp, de 
stad, de eeuw, de staat, het land – het wordt alles in ontmoeting gebracht met de samengevatte 
vertolking van de Heilige Schrift. Dikwijls gaat het geheel vanzelf.
Waar de prediker getrouw de confessie vertolkt, daar straalt door het raam van de confessie heen het 
Woord zijn stille licht. Daar worden door de akker van de gemeente de voren getrokken. De wilde 
dwarrelwind van allerlei leer en mening wordt tegengegaan. De gemeente gaat de hoofdlijnen van de 
Schrift ontdekken en vindt aldus beter de weg in haar Bijbel. Zo ontstaat een gedurige opscherping in 
het geloofsbewustzijn. Het is doorgaans zo wazig in de gemeente. Een geduldig pastor kan de 
hardnekkigste dwalingen in iedere gemeente als met de handen tasten. Ook in de gereformeerde 
gezindte woekeren ze voort: onschriftuurlijke meningen over de sacramenten, wangedachten over 
geloof en bekering. Wij konden in deze zin lang voortgaan. De levenspraktijk is hier de beste school in 
wereld- en mensenkennis. Ons menselijk denken wil zich niet gevangen geven onder het denken van 
de Schrift. Maar juist daarom is voortdurende, onderwijzende prediking zo broodnodig.
(Stilte van het hart. Verzamelde geschriften van dr. A. van Brummelen, 441-442)

Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Op zondag 14 juli hopen we als diaconie te collecteren voor Gevangenenzorg Nederland. Deze 
organisatie werkt vanuit de opdracht die we in het Nieuwe Testament lezen: Ik was in de gevangenis 
en u bent bij Mij gekomen (Mattheüs 25:36). Deze organisatie wil gevangenen op weg helpen naar 
een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn 
hiervoor ontzettend belangrijk. De medewerkers en vrijwilligers helpen gevangenen en ex-
gevangenen hierbij. Met verschillende projecten helpen ze gevangenen met het vinden van werk.

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 21 juli is bestemd voor de Stichting De 
Ondergrondse kerk (SDOK). Deze stichting werkt vanuit 1 Korinthe 12:26,27: Als één lid lijdt, dan 
lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk 
het lichaam van Christus. Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk 
en emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: 
Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Daarom staat SDOK naast vervolgde 
broeders en moedigt hen aan trouw te blijven aan God. We merken dat de getuigenissen van 
vervolgde christenen ons geloof versterken. Onze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods 
genade en kracht. Hun verhalen moedigen ons aan om Jezus Christus te blijven volgen, ongeacht de 
gevolgen.

Diaconaal meldpunt
Kent of bent u iemand die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan 
geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en 
daarom hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier 
bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, 
voor praktische, financiële of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit 
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling. 



Van de kerkrentmeesters
Giften
Via ds. Van der Werf: 1 x 50 (kerk), 1 x 20 (kerk); 1 x 50 (renovatie pastorie).

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 20 juli a.s. voor 12.00 uur bij 
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!
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