Kerkklanken 60e jaargang nummer 14 maandag 22 juli

Preekbeurten
Zondag 28 juli
10.00: ds. J.H. Dekkers, Wierden
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Wicherumloo)
Zondag 4 augustus
10.00: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
18.30: prop. L. Solleveld, 's-Gravenzande
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Kinderoppas

Zondag 28 juli

Boven: Gerjanne van Essen en Thijs Jansen

Beneden: Gerrie Klok, Helene Mulder en Bernadette Heij
Zondag 4 augustus

Beneden: Inge van Laar, Jacolien van Dijk en Debora Moerman
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 28 juli

v.m. Psalm 131:4
n.m. Psalm 132:9
Zondag 4 augustus
v.m. Psalm 133:1
n.m. Psalm 134:2

Jarigen

04/08 Dhr. P.A. Willemsen Schoolstraat 18/28 6721 CS Bennekom (64 jaar)
05/08 Mevr. D. Kleijer-van Eck A.G. Wijersweg 32 6733 AS (77 jaar)
11/08 Mevr. G. van Lambalgen-van Roekel Edeseweg 95 6733 AD (87 jaar)
11/08 Mevr. B. van Velthoven-Feteris Otterloseweg 76B 6733 AN (80 jaar)
18/08 Mevr. H.F. de Wit-van den Top De Riemt 15 6733 EK (88 jaar)
21/08 Dhr. G. Hendriksen Lage Valkseweg 9 6733 GA (75 jaar)
24/08 Mevr. W.A. van de Burgt-Haaksman Kerkweg 4 6733 AT (86 jaar)
31/08 Dhr. E. van de Berg Lage Valkseweg 24 6733 GC (80 jaar)

Omzien naar elkaar

Geboortes
Op dinsdag 9 juli is in het gezin van Arjan en Anieke Morren (Dorpsstraat 148, Harskamp) een dochter
geboren. Haar naam is Madelief Eva. Madelief is het zusje van Raaf.

Bij Corné en Michelle van Ommeren (Arendshorst 12, Barneveld) is op woensdag 10 juli een zoon
geboren met de naam Daan Aart-Jan. Zijn roepnaam is Daan.

Huwelijk

Etienne Schimmel (Uddel) en Judith Breen (Lage Valkseweg 64) hopen te gaan trouwen op vrijdag 23
augustus. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Hervormde kerk van Uddel. De
dienst wordt geleid door ds. Vonk Noordergraaf. Hun toekomstig adres is De Broekeld 31 in Uddel.

Ziekte en zorg

Ds. Floor (Veldhuizerweg 38, 6712 DE, Ede) heeft in de afgelopen tijd verdere onderzoeken gehad.
De uitslagen daarvan waren erg slecht. Zodanig dat er geen behandelingen meer kunnen
plaatsvinden. Een verschrikkelijk moeilijk bericht voor hem en zijn vrouw.



Noud van Luttikhuizen is (een week voor zijn doop) gevallen en heeft daarbij een scheurtje in de
schedel opgelopen. Na observatie in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. Het gaat nu gelukkig
goed met hem. Er is daarom grote dankbaarheid en opluchting in het gezin van Ton en Neline (De
Hooyer 39).

Uit de pastorie

Zoals hierboven te lezen is, gaat het met de gezondheid van ds. Floor hard achteruit. Hij verzwakt van
dag tot dag. Daarom was er onlangs in een kleine, sobere setting een kort afscheidsmoment met ds.
Floor en zijn vrouw Tineke in Wicherumloo. Het was een emotioneel moment voor alle aanwezigen,
niet het minst voor henzelf. Ds. Floor gaf een indrukwekkend rijk getuigenis dat bij iedereen een diepe
indruk heeft achtergelaten. Terugkijkend mogen we heel dankbaar zijn dat zij hier door de Heere
geplaatst zijn, jaren geleden, maar ook in de laatste jaren. Ds. Floor verwoordde het zo: “het is alsof
de Heere tegen mij zei: het is genoeg.” Ik heb van veel mensen persoonlijke verhalen gehoord over
wat ds. Floor voor hen heeft betekend. Zonder reserve gelden daarom de woorden van Paulus: het
werk is in de Heere, ook in Wekerom, niet tevergeefs geweest!

Verder nog een kort bericht over onze verhuizing, maar dat is in het licht van bovenstaande in de
marge. We zijn op vrijdag 19 juli verhuisd naar de Edeseweg 89, ofwel, het adres van de
pastoriewoning. Enerzijds als vanouds, anderzijds vernieuwd. We willen als gezin iedereen heel erg
bedanken voor de inzet van de afgelopen maanden. Of dat nu vrijwillig of betaald is geweest; er is met
man en macht, maar ook met hart en ziel aan gewerkt. ledereen die daaraan bijgedragen heeft mag
onze hartelijke dank daarvoor in ontvangst nemen! Namens Babeth en Marit een hartelijke groet,

ds. A. van der Werf

Dopen

In de dienst van zondagmorgen 21 juli zijn drie kinderen van de gemeente gedoopt: Lukas Hendrik
van den Dikkenberg, Amé van de Haar en Noud van Luttikhuizen. In de dienst kregen de dopelingen
een persoonlijke dooptekst mee. Luuk uit Psalm 27:14, Amé uit Psalm 27:5 en Noud uit Psalm 27:1a.
We zijn de Heere enorm dankbaar dat er in de gemeente het sacrament van de heilige doop met
regelmaat bediend kan worden. Hij denkt aan Zijn eeuwig verbond, wat is dat een grote zegen! In de
berijmde versie van Psalm 74:19 zingen we: Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond; laat dat
Uw hart tot ons in liefd’ ontvonken.

Voor u gelezen

Wat is jouw enige troost, zowel in leven als in sterven?

Met deze vraag wordt de theologische toon van de Heidelbergse Catechismus gezet. Het begrip
‘troost’ is een grondwoord van de Reformatie en een sleutelwoord in de Heidelbergse Catechismus.
Behalve in zondag 1 komt de vraag naar troost bijvoorbeeld ook voor in:

Vraag 52: Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de
doden?

Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het viees?

Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?

Het woord ‘troost’ moet ons niet op het verkeerde been zetten. Het is geen psychologische, maar een
theologische uitdrukking. Etymologisch hangt het woord ‘troost’ samen met oude woorden als ‘traust’
en het Engelse trust. Met troost word bedoeld datgene wat werkelijk houvast biedt. Ik las dat het oude
Gotische woord ‘trausti’ ook met de gedachte van het verbond samenhangt. Troost is de vastheid die
je ontvangt in de eeuwige trouw van Gods verbond. In de laatste vraag en antwoord van de
catechismus (129) gaat het om de betekenis van het woordje ‘amen’: het zal waar en zeker zijn,
omdat God waar en zeker is. De eerste en de laatste vraag van de catechismus vloeien hier in elkaar
over. Ze zijn als de twee handen, die van de gelovige als bruid en die van de Bruidegom Christus, die
voor eeuwig samengaan.

Wanneer de vraag gesteld wordt: wat is jouw enige troost, dan wordt daarmee bedoeld: wat is het
enige fundament waarop je levenshuis vaststaat voor tijd en eeuwigheid (Mat. 7). Het gaat bij deze
troost niet om een psychologische categorie, als een innerlijke beleving, als ver-troosting. Het gaat
niet om iets in de mens, maar om iets buiten de mens, dat heel de mens raakt. Dat ‘troost’ een
theologische term is, betekent niet dat er geen psychologische kant aan troost zit. Je bent er immers
helemaal bij betrokken. Maar dan in die zin dat je je verlaat op het fundament en daarin vastheid vindt.
In jezelf vind je geen enkele troost of houvast. Maar wel in datgene wat de Heere belooft. (...)

Kort gezegd: de troost is het heil dat Jezus Christus tot stand gebracht heeft en dat je daarin deelt.
Dat heeft de doop aan het kind betekend en verzegeld. Men mag de eerste vraag dan ook als volgt



opvatten: wat is als gedoopt kind jouw enige troost in leven en sterven? In het gebed bij de bediening
van de doop wordt door de gemeente om deze troost gebeden: dat het kind dit leven, dat niet anders
is dan een gestadige dood, eenmaal getroost zal verlaten. (...) Troost hangt samen met hoop, je
vastklampen aan de door God beloofde komst van zijn koninkrijk. Troost is daarom leven voorbij de
angst.

(dr. W. Verboom, Kostbaar & breekbaar: Zondag 1 in catechismuspreken door de eeuwen heen, 26-
28)

Uit de kerkenraad

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 8 juli

Tijdens de kerkenraadsvergadering is het winterrooster vastgesteld. Dit is inmiddels te downloaden op
de site. Omdat velen te maken hebben met werkroosters die al geruime tijd van te voren worden
opgesteld, vermelden we hieronder alvast de data voor komende Avondmaalszondagen en
Bijbellezingen.

De functieomschrijving voor de pastoraal werker is besproken en er wordt aan gewerkt om iemand te
vinden die een halve dag per week kan ondersteunen in bezoekwerk en kringwerk. Zodra daar meer
duidelijkheid over is leest u dat in Kerkklanken.

Verder is een volgende stap gezet in het opstellen van het vernieuwde beleidsplan waarbij ook
concrete beleidsvoornemens op papier worden gezet. Hierin worden de conclusies uit de waardevolle
gesprekken van de afgelopen gemeenteavond verwerkt. Dit zal verder worden uitgewerkt ter
bespreking op de volgende kerkenraadsvergadering in de aanloop naar de gemeenteavond van
oktober.

In de praktijk bleek er binnen de wijken variatie te zijn in de bezoekfrequentie door predikant,
pastoraal werker en wijkouderling en daar zijn nu eenduidige afspraken over gemaakt. Daarbij zal het
ook zo zijn dat na een overlijden er bezoek van de wijkdiaken verwacht mag worden.

Tenslotte heeft de werkgroep communicatie een voorstel gedaan voor het gaan gebruiken van een
kerkapp. De kerkapp, die men zowel op een telefoon als op een tablet of PC kan gebruiken, kan
bijdragen aan gemeentezijn door bijv. de onderlinge communicatie makkelijker te maken en
activiteiten eenvoudiger onder de aandacht te brengen. In het najaar zult u daar verder over
geinformeerd worden.

Vooraankondiging Avondmaalszondagen en Bijbellezingen

Hierbij alvast de komende Avondmaalszondagen en Bijbellezingen benoemd zodat u ze in de agenda
kunt zetten:

Avondmaalszondagen: 15-9-24 / 24-11-24 [ 16-2-25 / 18-5-25

Bijbellezingen: 3-10-24 / 4-12-24 / 15-1-25 / 12-2-25

Van de diaconie

Collecten voor de komende tijd

Op zondag 28 juli hopen we als diaconie te collecteren voor algemene diaconale zaken. Met het geld
wat daarmee binnenkomt, ondersteunen we mensen in (en buiten) de gemeente als dat nodig is. Ook
wordt het geld soms besteedt om een extra gift te geven aan een goed doel waarvoor we
gecollecteerd hebben.

De opbrengst van de diaconie collecte op zondag 4 augustus is bestemd voor het project deelgenoten
van de GZB. Daarmee ondersteunen we Jan en Wilma van Doleweerd. Jan draagt bij aan de vorming
en toerusting van predikanten in samenwerking met het bijbelseminarie in Medellin (FUSBC) en de
Presbyteriaanse kerk (IPCSR). Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten op
de campus van het Seminarie. Daarnaast doet zij mee met de door de presbyteriaanse kerk opgezette
diaconale of sociale programma’s.

Diaconaal Meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen
om dit aan te geven bij één van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom
hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij
de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor
praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt
terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.



Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten

2 juni

Kerk € 585,09
Pastoraat € 550,13
9 juni

Kerk € 468,20
Onderhoud €474,76
16 juni

Kerk € 460,93
Renovatie pastorie € 491,83
21 juni

Huwelijk Pater-Boer € 114,40
23 juni

Kerk € 503,17
Koeling kerk € 528,61
30 juni

Kerk €473,32
Pastoraat € 453,47

Gemeente, hartelijk dank weer voor uw gaven!

Inloopavond Belijdeniscatechisatie

Op donderdagavond 19 september is er de jaarlijkse inloopavond voor de belijdeniscatechisatie.
Ongetwijfeld zijn er jongeren en ouderen in de gemeente die met vragen zitten. Of je nu gedoopt bent
of niet: “Ben ik er klaar voor om belijdenis te doen?” En: “Wanneer ben ik er (dan eindelijk) aan toe?
Mag ik belijdenis doen?” Ongetwijfeld zijn er ook die het verlangen hebben gekregen en het al weten:
“Dit seizoen wil ik graag een jaar laten zijn van belijdenis doen; er is wat veranderd in mijn leven.”
Welke gedachtes, verlangens of vragen je rondom het doen van belijdenis ook hebt; iedereen is van
harte uitgenodigd op donderdagavond 19 september, 19.30 uur in Elim. Noteer het in je agenda.
Graag tot dan!

Bedankt

Bedankt voor alle kaarten en tekeningen voor ons huwelijk! Erg leuk! Door onze verhuizing naar
Barneveld gaan wij nu daar naar de Hervormde kerk.

Via deze weg willen we jullie ook bedanken voor de fijne tijd en jullie bijdrage aan onze
geloofsopvoeding: van de kinderoppas tot ZJW, catechese, Preludium, zomerkamp, persoonlijke
gesprekken bij de BGG et cetera. Tot ziens en Gods zegen toegewenst!

Reinier en Giset Blotenburg - van Donselaar

Actie ZEC voor deelgenoten — Jan en Wilma van Doleweerd

Alvast noteren!! Op D.V. zaterdagmiddag 28 september gaan we workshops organiseren onder
begeleiding van Ria Willemsen.

Schilderen of herfstbakje maken en voor kinderen cup cakes maken / versieren of vogelkrijtbord
schilderen.

Opbrengst is voor Deelgenoten voor Jan en Wilma van Doleweerd die werkzaam zijn in Colombia,
uitgezonden door de GZB. Nadere gegevens volgt nog tzt.

Levering collectemunten
In verband met vakantie zullen er op de zaterdagen 3 en 10 augustus geen collectemunten worden
bezorgd. Uw bestelde munten in deze periode worden op zaterdag 17 augustus afgeleverd.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 2 augustus (een driewekennummer) a.s.
voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!
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