
Kerkklanken 60e jaargang nummer 19 maandag 7 oktober
Preekbeurten
Zondag 13 oktober
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. J. Bogerd, Ermelo
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
         3. Extra (Renovatie pastorie)
Zondag 20 oktober
10.00: ds. H.J. Donken, Lunteren
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
          3. Extra (Onderhoud)

Kinderoppas
Zondag 13 oktober
Beneden: Gerdie van Laar, Gerrie Klok en Debora Moerman
Opstap
Zondag 20 oktober
Boven: Helene Mulder en Thijs Jansen
Beneden: Inge van Laar, José Gort en Demi van de Pol

Zingen voor de dienst
Zondag 13 oktober
v.m. Psalm 28:5
n.m. Psalm 30:1
Zondag 20 oktober
v.m. Psalm 31:19
n.m. Psalm 32:4

Agenda
16/10 Vrouwenvereniging
17/10 Bijbelkring
23/10 Gemeenteavond
24/10 Mannenvereniging
24/10 Bijbelgespreksgroep

Omzien naar elkaar
Ziekte en zorg
Arie van der Heijden (Otterloseweg 76B) is dankbaar voor de geslaagde operatie. De komende tijd zal 
in het teken staan van verder herstel. We bidden hem Gods kracht en geduld toe.

Tineke Kelderman (Edeseweg 15A) ontving bij de controle na haar operatie een positieve uitslag. 
Samen met Henk is er de dankbare verwondering naar de Heere over dit blijde nieuws. 

In memoriam 
Op 30 september overleed Annie Bloem-Scheperkamp in de leeftijd van 86 jaar. Annie werd geboren 
in 1938 in Otterlo en maakte als kind de oorlog mee en ook de slag om Otterlo. Na haar schooltijd ging 
ze werken bij Korreman in Apeldoorn tot haar trouwen in 1959 met Geurt Bloem, die op 27 oktober 
2010 overleed. Ze kreeg vier kinderen: Wim, Ronald, Andrea en Marian en heeft altijd aan de A.G. 
Wijersweg 27 gewoond. In 2021 kwam ze na ziekte in Wicherumloo terecht, waar ze nog een paar 
fijne jaren heeft gehad. We zullen haar missen.
Ronald Bloem

Uit de pastorie
We zijn dankbaar dat het winterwerk is begonnen. Het brengt ook een hoop drukte met zich mee. 
Maar het is drukte vanwege de beste reden: de geloofsopbouw over het geheel van de gemeente van 



Christus. Als je om je heen kijkt remt de groei juist. Het blad begint van de bomen te vallen. De laatste 
rode tomaten zijn bijna geplukt. Maar dat is in de kerk precies omgekeerd. Nu mogen we het meeste 
gaan verwachten. Als de Heere het werk van onze handen bevestigt en zegent, moeten we met 
geduld en verwachting letten op wat Hij geeft.
Een hartelijke groet, ook van Babeth en Marit, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen
Eeuwenlang was Europa een christelijk bolwerk. Sinds Constantijn de Grote – die het kruisteken op 
zijn vaandels droeg – keizer werd, hadden christenen politieke macht. Lange eeuwen heeft dat 
geduurd en hebben christenen ervan geprofiteerd. Of het altijd goed geweest is, kun je je afvragen. 
De greep naar aardse macht is ook wel de ‘zondeval van het christendom’ genoemd. Hoe het ook zij – 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de positie van christenen radicaal veranderd. Kijk alleen 
maar naar de Tweede Kamer. Tot 1967 hadden de christelijke partijen daar een absolute meerderheid 
– in 2021 hebben ze nog maar 23 van de 150 Kamerzetels.
De Kroatische theoloog Miroslav Volf heeft diep nagedacht over die nieuwe situatie, in Nederland en 
in heel het Westen. Hoe kun je als gelovige een bijdrage leveren aan een samenleving die pluriform is 
geworden – waar mensen zo verschillend zijn qua religie, afkomst, cultuur en manier van leven? En 
lukt het dan ook om nog een beetje jezelf te blijven – en je boodschap profetisch door te geven aan de 
samenleving? Volf zegt: ‘Dan moet je doen wat Mozes deed. Wat alle profeten deden. Je moet heen 
en weer. Berg op, berg af. God zoeken, en vanuit die ontmoeting de wereld weer in.’
Neutraliteit is niet meer mogelijk. Wie zich niet vastklampt aan het onderwijs van de Eeuwige wordt zó 
meegesleurd door de geest van de tijd. Of beter gezegd: wie niet vastgehouden wordt door God en 
niet geleid wordt door Zijn Geest, gaat kopje-onder. Kijk maar om je heen. Toenemende polarisatie. 
Groeiende kloof tussen rijk en arm. Opwarming van de aarde. Onbegrip en complottheorieën. Word jij 
daar ook in meegenomen? Of neem je tijdig antigif?
De berg op! Dat betekent: Bijbellezen, bidden, Gods aangezicht zoeken. Samenkomen rond Gods 
Woord. Mensen opzoeken die Zijn Naam liefhebben en je kunnen vertellen dat Hij barmhartig en 
genadig is voor wie Hem zoeken, zoals een ander stukje Thora dat zo prachtig uitdrukt (Ex. 34:6). Dat 
is wat de Nederlandse staatsman Groen van Prinsterer bedoelde met zijn uitspraak: ‘In het isolement 
ligt onze kracht’. Niet dat je het klooster in moet gaan, maar dat je trouw bent aan je belijdenis en 
alleen durft te staan. Dat lukt alleen vanuit de ontmoeting met de Allerhoogste. Om dan weer af te 
dalen, de strijd in.
’t Is net of je na een indrukwekkende kerkdienst klaarstaat om naar huis te gaan. Je sluit je ogen en 
hoort: ‘Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen van de Heere…’

(Peter van Olst, Hoe lief heb ik Uw Wet: Psalm 119 als gids voor burgerschap vandaag, 69-71)

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond
Op 23 oktober heten we u graag om 19.30 welkom in Elim voor de tweede Gemeenteavond van dit 
jaar. Tijdens de gemeenteavond in juni is met de aanwezigen nagedacht over de vraagstukken 
rondom het gemeente-zijn, nu en in de toekomst. Deze gemeenteavond willen we daarop verder 
gaan. Inmiddels is het beleidsplan voor de komende jaren verder uitgewerkt en zondag 12 oktober zult 
u een concept-exemplaar, compleet met agenda voor de gemeenteavond, op de kerkbank vinden. 
Naast zaken rondom het beleidsplan zal er die avond ook een presentatie gegeven worden over de 
kerkapp die we binnen afzienbare tijd in gebruik hopen te gaan nemen. Iedereen, jong en oud, van 
harte uitgenodigd!. 

Van de diaconie
Collecten
Op zondag 13 oktober hopen we als diaconie te collecteren voor Kerk in Actie (Wereldvoedseldag).
Kerk in Actie maakt deel uit van het netwerk van ACT Alliance. ACT staat voor Action by Churches
Together. Het is een wereldwijde alliantie van meer dan 145 kerken en aanverwante organisaties uit
meer dan 120 landen, opgericht om humanitaire hulp te bieden aan arme en gemarginaliseerde
mensen. Kerk in Actie weet zich geïnspireerd door Jezus Christus, Die wat er was (vijf broden en twee
vissen) zegende en deelde met wie niets hadden. Kerk in Actie voelt zich geroepen om te delen wat
ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.
De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 20 oktober is bestemd voor het project Deelgenoten



van de GZB. Daarmee ondersteunen we Jan en Wilma van Doleweerd. Jan draagt bij aan de vorming
en toerusting van predikanten in samenwerking met het Bijbelseminarie in Medellín (FUSBC) en de
Presbyteriaanse Kerk (IPCSR). Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten op 
de campus van het seminarie. Daarnaast doet zij mee met de door de Presbyteriaanse Kerk 
opgezette diaconale of sociale programma’s.

Diaconaal meldpunt
Als diakenen zijn wij dankbaar dat er gebruik is gemaakt van de knop ‘diaconaal meldpunt’ op de
website. Hierdoor hebben wij via een anonieme hulpvraag iemand in Wekerom kunnen helpen.
Graag willen we iedereen aanmoedigen om ook de knop ‘diaconaal meldpunt’ te gebruiken als u
iemand bent of kent die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft. Daarnaast kunt u voor
pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling. 

ZEC
GZB-dagboekjes Een handvol koren
Net als voorgaande jaren bieden wij u weer de mogelijkheid om het GZB-dagboek Een handvol koren 
2025 te bestellen. Het dagboek biedt voor elke dag twee overdenkingen en extra’s zoals 
kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld.
De prijs van het dagboek is € 14,95. De winst van € 8 per boekje gaat naar het zendingswerk, en dan 
in het bijzonder naar het werk dat Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia doen.
Als u voorgaande jaren al een boekje had, hoeft u niets te doen, dan bestellen wij er gewoon weer 
één voor u. Mocht u het dagboekje nog niet lezen en er wel belangstelling voor hebben, geef dat dan 
uiterlijk voor zaterdag 12 oktober door aan Tineke Heij, tel. 06-12877901, of via de mail 
gjhey@hetnet.nl. U kunt ook bestellen bij Martha Blotenburg, tel. 06-11490099.
U kunt uw boekje op Dankdag, woensdag 6 november, tegen contante betaling na de ochtend- of
avonddienst afhalen in Elim. Als het echt niet lukt om uw boekje op te halen, dan komen wij het 
natuurlijk bij u thuisbezorgen, maar het zou heel fijn zijn als zo veel mogelijk mensen het komen halen.

Bloemenactie
Het is weer zo ver! U kunt weer prachtige herfstchrysanten bestellen die rechtstreeks van de kweker 
komen. Deze keer hebt u ook weer de keuze uit vier kleuren: wit, paars, roze en roze met groen hart.
Kosten: 1 bos € 5,50, 2 bossen € 10,00 en 3 bossen € 14,00.
Bestellen kan via het bestelformulier dat vanaf 5 oktober in de kerk ligt of bij:
Janny Russcher, De Ring 5 – tel./app 06-34885055
Ria Willemsen, De Hooyer 2 – tel./app 06-27563182.
Inleveren van het formulier kan in de boxen die bij de uitgang van de kerk staan of op bovenstaande 
adressen. Bestellen tot uiterlijk 16 oktober en graag aangeven welke kleur(en) en het aantal bossen 
bloemen dat u wilt ontvangen. De bloemen worden op zaterdag 19 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur 
thuis bezorgd.
Betaling contant of via het bankrekeningnummer van de ZEC: NL65RABO0368509354.
Tip: Verras familie, vrienden of buren eens met een bloemetje!

Kerstpostactie
Helaas. We moeten u melden dat 2023 het laatste jaar is geweest dat u uw kerstpost in Elim kon
brengen om zo Deelgenoten te steunen. Jaarlijks bracht dat een mooi bedrag op. We bedanken de
vrijwilligers die dit jaren achtereen in goede banen hebben geleid!
Als ZEC hebben we al andere acties bedacht om als gemeente toch Jan en Wilma van Doleweerd, die
naar Colombia zijn uitgezonden door de GZB, voldoende te kunnen ondersteunen!
Wilt u toch een goed doel steunen met uw kerstpost, dan wijzen we u op de info onder het kopje
Algemeen. U kunt bij Woord & Daad uw (kerst)postzegels kopen!
Hartelijke groeten van de ZEC

Rookworstenactie
Het is weer zover, de worstenactie komt er weer aan. Heerlijke rookworsten van slager Wilbrink uit 
Otterlo. U heeft er al drie voor 8 euro. Ook zijn er stukken spek te bestellen om uw stamppot compleet 
te maken, 250 gram voor 5 euro.
Er wordt alleen op bestelling verkocht. Hoe te bestellen?
Via het bestelformulier dat u binnenkort aantreft in de Ede Stad/Lunterse Krant, door te bellen/appen 
naar 06-24694692 (fam. Van Essen) of 0318-462234 (fam. Van den Dikkenberg) of via de mail 
worstenactie@hervormdwekerom.nl.

mailto:gjhey@hetnet.nl
mailto:worstenactie@hervormdwekerom.nl


De opbrengst van de rookworsten is deze keer bestemd voor de aanschaf van nieuwe computers door 
de kerkbibliotheek.
Alvast hartelijk dank, de rookworstencommissie

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 19 oktober a.s. voor 12.00 uur bij 
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

Algemeen
Kerst/Nieuwjaarskaarten Woord&Daad
Het Woord&Daad-comité Harskamp/Wekerom/Otterlo hoopt dit jaar opnieuw de inmiddels bekende 
kerst-/nieuwjaarskaarten te verkopen. In en rond de herfstvakantie kunt u enthousiaste kinderen aan 
de deur verwachten, die de kaarten namens het comité verkopen. Dit zal vooral in Harskamp en 
Wekerom zijn, de kaarten zijn per 10 stuks verpakt en kosten € 3,- per doosje. Er is keuze uit kaarten 
met als opschrift ‘Goede óf Gezegende Kerstdagen, en een voorspoedig Nieuwjaar’.
De kaarten zijn ook te koop bij LoodsW (elke zaterdag geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur) en op de 
volgende adressen:
Henrieke op ’t Hof – Laarweg 100 Harskamp
Agnes van de Craats – De Ring 33 Wekerom – 06-10858852
Dettie van Beek – Mosselsepad 37 Otterlo – 06-18581473
Hennie van de Weerd – Groeneweg 4 Otterlo – 0318-591436.

Tip: Nu er geen kerstpost meer verzorgd wordt in Wekerom kunt u uw postzegels bij W&D kopen en 
daarmee ook een goed doel steunen.

Mantelzorgtrefpunt Otterlo
Voor inwoners uit Otterlo en omliggende dorpen. Ontmoet mantelzorgers, deel kennis en ervaring.
Je staat er niet alleen voor. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 17 oktober van 13.30-15.30 
uur, vanaf 13 uur inloop met koffie en thee. Eureka, Brummelweg 43 in Otterlo.
Vragen? info@mantelzorgtrefpunt.nl of bij Jolanda Aalbers, sociaal werker Malkander, 06-22762385.
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