Kerkklanken 60e jaargang nummer 21 maandag 4 november
Preekbeurten
Zondag 10 november
10.00: ds. H.M. Burggraaf, Noordeloos
18.30: ds. A.P. Voets, Hoevelaken
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 17 november
10.00: ds. A. van der Werf (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30: ds. J.W. Hooydonk, Oldebroek
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten kerstviering)

Kinderoppas

Zondag 10 november

Beneden: Reinetta van Ee, Rolinda Pors en Melanie Heij

Opstap

Zondag 17 november

Boven: Rosalie van Duinen en Renske van den Dikkenberg
Beneden: Samantha van Vulpen, Wiltine Moerman en Riélle Huttinga

Zingen voor de dienst
Zondag 10 november
v.m. Psalm 43:3
n.m. Psalm 36:3
Zondag 17 november
v.m. Psalm 51:1
n.m. Psalm 149:1

Agenda

13/11 Vrouwenvereniging

13/11 Ouderenmiddag

18/11 Censura Morum

21/11 Mannenvereniging

21/11 Bijbelgespreksgroep

23/11 Bezinningsuur Heilig Avondmaal

In memoriam

In de vroege morgen van maandag 28 oktober is Heintje Hendriksen-van Hunen overleden. In haar
laatste jaren namen gedachten en krachten af. Ze stierf in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Sinds 6
mei 1973 was ze weduwe van Anthonie Albertus Hendriksen. Samen ontvingen ze in Jaap en Gerdie
twee kinderen. Het overlijden van haar man, op 48-jarige leeftijd, was voor Heintje een groot verdriet.
Toch ontving ze moed en kracht om het leven op te pakken. De laatste zes jaren werd ze met liefde
verzorgd op Wicherumloo. Voor in haar Bijbeltje had ze geschreven welke regel boven de rouwkaart
moest staan: ’k Sla d’ ogen naar 't gebergte heen (Psalm 121:1 berijmd). In de rouwdienst stonden we
stil bij de verzen 7-8 uit deze psalm. Heintje was een eenvoudige vrouw die graag de psalmen zong.
Haar drang om de HEERE te zoeken en Zijn Woord te horen was een getuigenis op zichzelf. In haar
tachtiger jaren nam ze vanwege datzelfde verlangen veelvuldig deel aan het Heilig Avondmaal. We
denken aan hen die in rouw achterblijven, in het bijzonder aan Jaap en Marja, Gerdie en Teus. We
bidden hun de troostende nabijheid van de HEERE toe in dit verlies.

Omzien naar elkaar

Geboren

Bij Marco en Gerrita van Roekel (Wekeromseweg 36) is dinsdag 29 oktober een zoon geboren. Ze
noemen hem Ted. Ted is het broertje van Joep en Nena.



Ziekte en zorg
Jaap Roest (Evekinkweg 27) heeft last van chronische vermoeidheid. Hierdoor kan hij niet werken en
geen kerkdiensten bezoeken. Er volgen nog onderzoeken in het ziekenhuis.

Overlijden
Er is verdriet bij Gerard en Gerda Mulder, en bij Ard Jan en Rolinda Pors-Mulder. Gerards zus is
onlangs overleden. De HEERE zij hen nabij in dit verlies.

Uit de pastorie

Als gezin hebben we de afgelopen dagen mogen genieten van de prachtige herfstkleuren. Het nieuwe
seizoen doet steeds zichtbaarder intrede. En dat is in het kerkelijk leven niet anders. Sommigen van
jullie vragen wel eens naar de prekenserie over Gideon uit het boek Richteren. ‘Wanneer gaat u daar
weer mee verder?’ Mooi als er zo belangstellend naar wordt gevraagd. Afgelopen zondag 3 november
zal voorlopig de laatste preek zijn geweest over Gideon. De laatste twee zondagen van november
staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal; vanaf 1 december zitten we alweer in de
tijd van Advent. Kortom, niet alleen aan de bomen zien we in de herfst talrijke kleuren. Ook onder het
Woord mogen we voortdurend de veelsoortige genade van God vernemen (1 Petr. 4:10). Neemt u de
diensten mee in uw gebeden?

Ook namens Babeth en Marit een hartelijke groet, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Welke redenen kunnen er zijn voor twee diensten op een zondag?

» Twee keer deelnemen kan worden gezien als een geschenk van God. Twee keer kan er van God
worden gezongen, tot Hem worden gebeden, Zijn Woord worden gehoord en Zijn zegen ontvangen.
Het gebeurt op kosten van Christus’ lilden en sterven. Dat maakt elke dienst kostbaar en bijzonder.
Twee keer gaan wordt gezien als een kans door God gegeven.

* De prediking van Gods Woord is een goede geloofsgroeibevorderaar. Geloofsgroei is tot eer van
God.

* De tweede dienst is vanouds een dienst die op toerusting gericht is. De preek is naar aanleiding van
thema’s uit de catechismus of van andere thema’s. Zo voegt de tweede dienst iets wezenlijks toe.

* In de huidige tijd komt er veel op christenen af. Hoe kunnen ze staande blijven en Jezus volgen
zonder te schipperen? Geestelijke brandstof wordt steeds belangrijker om het vol te houden. Daarom
wordt in de Bijbel opgeroepen om de onderlinge samenkomsten niet na te laten.

* Onder het Oude Verbond vonden het morgen- en avondoffer plaats. De hele dag was omgeven door
de zichtbare dienst aan God. Op eenzelfde manier helpen twee diensten de gemeente om de hele
zondag in het licht van God te zetten en aan Hem toe te wijden.

» Twee keer naar de kerk gaan geeft een voorbeeld voor de kinderen in het gezin. Kinderen merken
dat het geen vraag is of en wanneer het gezin naar de kerk gaat. Zo wordt als gezin geoefend in
onvoorwaardelijke trouw aan God.

» Een goedgevulde tweede dienst bemoedigt hen die naar de tweede dienst gaan en versterkt de
onderlinge verbondenheid.

(Ds. S.J. Verheij, De gemeente en jij. Wat de christelijke gemeente voor jou kan betekenen en
andersom, 118-119)

Uit de kerkenraad

Terugblik gemeenteavond

Dankbaar kijken we terug op de gemeenteavond van 23 oktober. Met bijna 130 aanwezigen variérend
in leeftijd van 19 tot ruim 80 konden we, naar aanleiding van het concept beleidsplan, in gesprek over
zaken die de komende jaren de aandacht verdienen. Ds. Van der Werf hield een overdenking die ons
bepaalde bij ‘het goud’ wat we in handen hebben met het feit dat de christelijke gemeente de plaats is
waar Christus met zondaren samen wil zijn. Laat dat ons aanmoedigen om anderen uit te nodigen
omdat er alleen heil in Christus is te vinden. Vervolgens is er toelichting gegeven bij het concept
beleidsplan, werd er achtergrondinformatie gegeven bij de overwegingen rondom ritmisch/niet ritmisch
zingen en kregen we een presentatie met informatie over de kerkapp. Na een korte pauze zijn de
aanwezigen in groepen in gesprek gegaan over de voorliggende beleidsvoornemens. Fijn om vast te
stellen dat we het niet overal over eens hoeven te zijn om samen kerk te kunnen zijn.

Verkiezing ouderling-kerkrentmeester



Tijdens de maandag 28 oktober gehouden ambtsdragersverkiezing is Wouter Roseboom gekozen in
de vacature van ouderling-kerkrentmeester, die is ontstaan vanwege het vertrek van Brand Jan van
den Dikkenberg. Met dankbaarheid mogen we melden dat hij heeft laten weten dat hij het ambt mag
aanvaarden. We wensen hem en zijn vrouw Gerie van harte Gods zegen toe en vragen u hen mee te
nemen in uw voorbede.

Muskathlon Colombia

Van 8 november tot 16 november hoopt Rijk van den Top met zijn zoon Evan zich in Colombia in te
zetten voor Open Doors. Hij gaat meedoen aan een muskathlon door 120 kilometer te fietsen. Met het
opgehaalde sponsorgeld voor deze tocht wordt Open Doors in de gelegenheid gesteld om een
opvanghuis te bouwen voor kinderen. Ook ontmoet Rijk daar christenen die in vaak moeilijke
omstandigheden leven en werken. Deze ontmoetingen zijn ook een belangrijk onderdeel van de reis;
je kijkt vervolgde broeders en zusters in de ogen en hoort hun verhalen uit de eerste hand.

We vragen u om Rijk en de andere deelnemers op te dragen in uw gebeden. U kunt ook financieel
meehelpen door een eenmalige gift op rek.nr. NLOSINGB 0000 0077 33 t.n.v. stichting Open Doors in
Ermelo (o.v.v. opvanghuis Colombia). Het werk van Open Doors geeft vervolgde christenen en hun
gezinnen weer hoop en perspectief. Daaraan bijdragen past in onze missionaire opdracht. Laten we
met vreugde geven!

Van de diaconie
Collecten

Op zondag 10 november hopen we als diaconie te collecteren voor inloophuis De Tweede Mijl. De
Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag.
Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van
psychische stoornissen. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig. In veel gevallen worden
bezoekers naar ketenpartners verwezen. Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de
Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen open. Ze kunnen bij De Tweede Mijl terecht voor
eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding
inruilen voor schone kleding. Op verzoek krijgen gasten een voetenbadje met soda om hun
stukgelopen voeten te laten verzorgen. Voor de vrijwilligers heeft deze voetverzorging een diepe
betekenis, omdat Jezus de voeten waste van Zijn volgelingen. Hij schaamde Zich niet om dit ‘vieze’
werk te doen. Ook worden wekelijks momenten van bezinning georganiseerd, waarbij bezoekers en
vrijwilligers samen zingen, bidden en uit de Bijbel lezen. Het gaat hierbij zowel om het brengen van het
Evangelie op het niveau van de bezoeker als om geestelijke gesprekken en praktische hulp. Donaties
van sneakers en (winter)jassen zijn ook welkom. Deze kunnen bij EIma Verhoeve gebracht worden,
die ze dan meeneemt naar het inloophuis.

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 17 november is bestemd voor Mission Aviation
Fellowship (MAF). God gebruikt ons allemaal als een puzzelstukje om Zijn Koninkrijk te bouwen. MAF
mag hierin een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die
deze hulp kunnen geven. Ze vliegen voor Leven. Enerzijds door ambulancevluchten en medische
safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen.

Verantwoording collecten
Hieronder volgt de verantwoording van de gaven van juli en augustus voor wat betreft de
diaconiecollecten.

7 juli

Project Deelgenoten €622,18
14 juli

Gevangenenzorg Nederland € 501,67
21 juli

Stichting De Ondergrondse Kerk € 666,66
28 juli

Algemene diaconale zaken € 461,40
4 augustus

Project Deelgenoten €434,40
11 augustus

Wicherumloo € 426,87

18 augustus
Stichting Stephanos € 608,48



25 augustus
Algemene diaconale zaken € 533,75

Gift
Daarnaast hebben we via ouderling G. Krooneman een gift van € 60,- ontvangen t.b.v. de diaconie.
Allen (mede namens de goede doelen) hartelijk bedankt voor de gaven!

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan
geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en
daarom hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier
bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen,
voor praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

ZEC

Opbrengst collectebussen uitgang

De opbrengst van de collectemunten in de bussen bij de uitgang voor het project Deelgenoten van de
GZB betreft €1776,92 in het derde kwartaal. Hartelijk bedankt voor uw gaven!

Bloemenactie

De verkoop van de chrysanten voor Deelgenoten heeft het mooie bedrag van € 575,- opgebracht.
Allen hartelijk dank voor het meedoen aan deze actie. We mogen zo samen het mooie zendingswerk
dat Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia doen ondersteunen.

Workshop kerststukje maken

Alvast een vooraankondiging van de workshop kerststukje maken op 9 december om 19.30 uur in
Elim. We hopen weer op een gezellige avond om zo samen creatief bezig te zijn. Meer informatie volgt
nog.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 16 november a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!
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