Kerkklanken 60e jaargang nummer 23 maandag 2 december
Preekbeurten
Zondag 8 december
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: prop. N. van den Top, Ede
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten catechese en kringwerk)
Zondag 15 december
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. A.J. Post, 't Harde
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)

Kinderoppas

Zondag 8 december

Beneden: Caroline Kampert, Diana de Ruiter en Anne van Riessen
Opstap

Zondag 15 december

Boven: Evianne Krooneman en Thijs Jansen

Beneden: Dora Jansen, Eveline Jonkers en Bernadette Heij

Zingen voor de dienst
Zondag 8 december
v.m. Psalm 113:2
n.m. Psalm 106:4
Zondag 15 december
v.m. Gez. 4:2

n.m. Gez. 3:1

Agenda

07/12 Gebedsgroep

09/12 Workshop kerstbakjes maken

11/12 Vrouwenvereniging

11/12 Ouderenmiddag (kerstviering)

12/12 Bijbelkring

18/12 Kerstfeestviering SmdB (onderbouw)
19/12 Kerstfeestviering SmdB (bovenbouw)

Omzien naar elkaar

Geboren

Rico en Nathaly van den Top (Het Hoevereind 17) werden verblijd met de geboorte van een zoon. Ze
noemen hem Micha Reijer. Micha is het broertje van Leyla en Noé.

Zieken
Geert Jan van Ee (De Ring 1) zal woensdag 4 december een hartoperatie ondergaan. We bidden de
Heere om Zijn zegende en genezende nabijheid.

Helmert van Voorthuizen (A.G. Wijersweg 6) zal, zoals het er nu uitziet, 27 december behandeld
worden aan de tumor bij de galblaas. We hopen en bidden dat het doorgang mag vinden, en dat de
operatie mag slagen.

Uit de pastorie

Na de storm van afgelopen week hebben we kunnen genieten van prachtige dagen. Als gezin
wandelen we hier graag in de omgeving. De natuur in onze ‘achtertuin’ is werkelijk wonderschoon.
Wat dat betreft is er nog zo veel goeds overgebleven van Gods zeer goede schepping. Verder is het
goed om te beseffen dat het kerkelijk jaar opnieuw begint met de zondagen van advent. We leven toe
naar het heilsfeit van de geboorte van de Heere Jezus. Neemt u de zondagse erediensten mee in de



gebeden? Dan mogen we veel verwachting hebben van de vrucht op de Woordbediening! Een
hartelijke groet namens ons allen, ds. A. van der Werf.

Voor u gelezen

Het is toch eigenlijk een vreselijk ding, dat de christenen al even hard meedoen aan de wereldjacht-
naar-méér als wie ook. Kan men ‘in zaken’ de christen eruithalen? Of blijft hij volkomen onopgemerkt,
dat is te zeggen: als christen onopgemerkt? Ja maar... zaken zijn zaken! Jawel, maar een christen is
een christen en een gebod is een gebod en God laat niet met Zich spotten! Waarom zijn wij toch zo
bang iéts minder winst te maken dan de minder scrupuleuzen? Waarom vinden wij eigenlijk 60k: niets
voor niets terwijl wij van de Heere God alles voor niets ontvangen? Waarom zou er niet eens een
teken van het goddelijk recht worden opgericht nu juist precies in ons leven?

Gij zult niet stelen. Dat wil zeggen dat een christen niet zo ongeremd kan leven; dat hij niet zonder
meer kan meedoen met de ongebreidelde concurrentie; en dat hij zeker niet, na zijn concurrenten te
hebben weggewerkt, kan zeggen dat God hem in zijn zaak toch zo ‘gezegend’ heeft! Hoe diep, of
liever: hoe weinig diep, zit ons christendom dan toch eigenlijk, als het nog nooit bij ons opgekomen is
dat het wel eens financieel ‘schade’ zou kunnen betekenen een christen te zijn?

Gij zult niet stelen. Dat is het gebod tot barmhartigheid. Want zé is het de wil van God, dat u door
goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert (1 Petrus 2:15). Onderwerpen wij
ons aan die wil van God, Die het z6 wil, dat ons enig wapen tegen het grote onrecht zal bestaan in de
kleine daad (die mensenmaat te boven gaat!) van het stille weldoen.

(Dr. J. Koopmans, De Tien Geboden, 61)

Uit de kerkenraad

Nieuwe beleidsplan

De kerkenraad heeft in de vergadering van 18 november het conceptbeleidsplan 2025-2028
vastgesteld. Dit stuk wordt ter inzage gelegd in de week van 9 december en zal daarna in de
vergadering van 6 januari 2025 definitief worden vastgesteld.

Er zijn in deze vergadering nog een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste zijn:

1. Op de gemeenteavond dachten we pas in het voorjaar van 2025 een besluit te kunnen nemen of
ritmisch zingen kan worden ingevoerd. Uit de gesprekken en ontvangen reacties werd ons duidelijk
dat zo’n lange bedenktijd niet nodig is. We hebben geconcludeerd dat een belangrijk deel van de
aanwezige gemeenteleden geen wijziging nodig vindt. Daarom is besloten om niet-ritmisch zingen te
handhaven.

2. Er wordt een commissie Kerk & Israél ingesteld om de verbondenheid met Israél sterker te
benadrukken. Deze commissie zal zich op een later moment via Kerkklanken presenteren.

3. De kerkrentmeesters hebben het voornemen genoteerd om in 2025 de kerkzaal te verbeteren met
geisoleerd glas, onderhoudsvrije kozijnen en spouwisolatie. Afhankelijk van het effect van deze
maatregelen op het klimaat in de kerkzaal kunnen op een later moment vervolgstappen worden gezet
voor koeling.

Terinzagelegging en mondelinge toelichting

Het conceptbeleidsplan en de conceptbegrotingen van de diaconie en kerkrentmeesters liggen ter
inzage van maandag 9 december tot vrijdag 13 december bij de scriba aan De Ring 16.

Aanvullend op deze terinzagelegging wil een delegatie van de kerkenraad aan belangstellende
gemeenteleden ook graag een mondelinge toelichting geven op het vastgestelde conceptbeleidsplan
en de begrotingen 2025. Dat doen we op zaterdagmiddag 14 december om 14.00 uur in Elim. De
plannen voor de kerkzaal zullen dan ook verder worden toegelicht. Hartelijk welkom.

Bewaartermijn onlinediensten

Er waren geen afspraken over de bewaartermijn voor opnames die online te vinden zijn op YouTube
of kerkdienstgemist.nl. Met de bijzondere diensten als aanleiding is hierover afgesproken dat vanaf
januari 2025 elke dienst drie maanden online beschikbaar is. Dat geldt voor de reguliere diensten én
voor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten. In de laatste gevallen zal dit uiteraard ook nog
op dat moment aan betrokkenen meegedeeld worden. Mocht u nu nog oudere diensten willen
downloaden, doe dat dan voor 1 januari. De oudere diensten worden overigens niet verwijderd maar



zijn niet meer algemeen beschikbaar. Is er dus een bijzonderheid waardoor u toch nog een oudere
dienst wilt hebben, dan blijft dat, op aanvraag, mogelijk.

Van de diaconie

Collecten

Op zondag 8 december hopen we als diaconie te collecteren voor de HGJB. De HGJB is een
vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de
hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, zodat ze Hem
leren kennen, vertrouwen en navolgen. De HGJB doet dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid
aan God, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseert de HGJB
inspirerende activiteiten voor jongeren en rust de bond ouders en leidinggevenden toe met een
samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk
jeugdwerk.

De collecte namens de diaconie op 15 december is bestemd voor de VBOK. Dit is de afkorting voor de
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK werkt vanuit de overtuiging dat elk
mens vanaf het begin waardevol en kwetsbaar is, ook het ongeboren kind. Verder geeft zij aan dat elk
mens zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid heeft en dat elk mens recht heeft op een
barmhartige ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong
ouderschap. De VBOK laat dit zien door verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en
jongvolwassenen te bevorderen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Daarnaast biedt zij
perspectieven en ondersteuning aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het
afbreken of het voldragen van een zwangerschap. Verder biedt zij in sociaal kwetsbare situaties zorg
aan moeder en kind, voor en na de bevalling.

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan
geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en
daarom hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier
bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen,
voor praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Ouderenmiddag

De kerstviering van de ouderenmiddag zal gehouden worden op woensdagmiddag 11 december. De
viering begint om 12.30 uur. Dan zullen we eerst met elkaar brunchen en daarna volgen we de
kerstliturgie.

Hartelijk welkom!

ZEC

Workshop kerstbakje maken

Op 9 december houden we een workshop kerststukje/-bakje maken.

Opbrengst: project Deelgenoten voor Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia

Plaats: Elim

Tijd: 19.30 uur

De kosten zijn € 18,50 per stuk/bakje

Indien mogelijk graag zelf een snoeischaartje meebrengen. Heb je zelf een mooie schaal of vaas om
een stukje op te maken, dan mag/kun je die ook meenemen.

Aanmelden kan via het formulier bij de kerk of bij:

Ria Willemsen, De Hooijer 2, tel./app 06-27563182

Janny Russcher, De Ring 5, tel./app 06-34885055

Eefje Pol, Edeseweg 63A, tel./app 06-11223700

Aanmelden uiterlijk 7 december. Betaling contant of via bankrekening ZEC NL65RAB0O0368509354.
Hartelijk welkom en we hopen op een gezellige avond. Koffie en iets lekkers staan voor u klaar!

Uitnodigingen rondbrengen

Een aantal mensen in en rondom ons dorp zullen een christelijk kersttijdschrift en een klein extraatje
krijgen aangeboden. Op deze manier willen we hen uitnodigen om met ons het kerstfeest mee te
vieren in de middagdienst op eerste kerstdag.



Om dit rond te brengen hebben we u en jou nodig. Op maandag 16 december kun je vanaf 19.30 uur
een of meerdere tijdschriften ophalen in Elim. Je hebt dan de rest van de week de tijd om deze te
bezorgen op het/de aan jou gegeven adres/sen.

Denk er als ouder(s) eens aan om dit samen met (een van) je kind(eren) te doen. Doe het samen met
een vriend of vriendin. Of vraag een ander gemeentelid mee. Laten we met elkaar de boodschap van
het Licht Dat naar deze wereld kwam verspreiden in ons dorp.

Wat lekkers bij de koffie

Dat lusten we allemaal wel op z’n tijd.

Zondag 22 december na de dienst is er koffie met een ‘taartenbuffet’.

We verwachten veel gemeenteleden omdat we Jan en Wilma van Doleweerd kunnen ontmoeten. Als
gemeente ondersteunen we hen vanuit Deelgenoten (o0.a. busjes bij de uitgang).

Wil je voor iets lekkers zorgen? Laat het weten aan Jantine Kranendonk (06-23970668).

Kun je 22 december niet, maar wil je wel op een andere zondag voor iets lekkers zorgen? Ook dat kun
je doorgeven.

Jeugdraad

Oud papier

Zaterdag 7 december staat de container voor de oudpapierinzameling weer voor u klaar. De container
staat op de Kerkweg naast de kerk. We zamelen net als vorige keren ook nu weer oud papier in. Van
9.00 uur tot 10.30 uur staan de helpers klaar om uw papier in ontvangst te nemen. Wij hopen
natuurlijk weer veel in te zamelen, om het jeugdwerk binnen Wekerom in stand te houden. De jeugd is
u zeer dankbaar dat u de voortgang van het jeugdwerk op deze manier wilt steunen en rekent ook
deze keer weer op u.

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 14 december a.s.
voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

Algemeen

Woord & Daad

Het versturen van de kerst- en nieuwjaarskaarten komt weer in zicht. De kerstpostactie wordt niet
meer gedaan, maar u kan toch een goed doel ondersteunen door uw postzegels te kopen bij
verkooppunten van Woord & Daad.

Op de volgende adressen kunt u terecht voor postzegels:

Wekerom — Agnes van de Craats, De Ring 33, 06-10858852

Harskamp — Leny Schreuder, Kraatsweg 68, 0318-456186

Otterlo — Dettie van Beek, Mosselpad 37, 06-18581473

Otterlo — Henny de Weerd, Groeneweg 4,— 0633424739
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