Kerkklanken 60e jaargang nummer 24 maandag 16 december
Preekbeurten
Zondag 22 december
10.00: ds. J.H. van Doleweerd, Colombia
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Wicherumloo)
Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)
10.00: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)
10.00: ds. P.H. van Trigt, Ede
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 29 december
10.00: ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
18.30: ds. H.l. Methorst, Apeldoorn
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)
Dinsdag 31 december (Oudejaarsdag)
19.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
10.00: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 5 januari
10.00: ds. A.M. van Mourik, Emst
18.30: ds. J.A. Mol, Harskamp
Coll.: 1.Diaconie

2. Kerk
3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)

Kinderoppas

Zondag 22 december

Beneden: Gerdie van Laar, Gerjanne van Essen en Debora Moerman
Opstap

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)

Beneden: Helene Mulder, Inge van Laar en Demi van de Pol

Opstap

Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Boven: Gerrie Klok en Geanne Huttinga

Beneden: Jacolien van Dijk, José Gort en Gerianne van Luttikhuizen
Zondag 29 december

Boven: Karin van de Brink en Levi Klok

Beneden: Mariélle Blotenburg, Marion Hek en Jolijn Kranendonk
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Boven: Mariélle Heiwegen en Melanie Heij

Beneden: Meta Huttinga, Miranda van Ee en Lydia Breen

Zondag 5 januari

Beneden: Reinetta van Ee, Rolinda Pors en Renske van den Dikkenberg
Opstap




Zingen voor de dienst

Zondag 22 december

v.m. Psalm 1:2

n.m. Psalm 2:6

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)
v.m. Psalm 3:2

Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)
v.m. Psalm 4:4

Zondag 29 december

v.m. Psalm 5:7

n.m. Psalm 6:9

Dinsdag 31 januari (Oudejaarsdag)

n.m. Psalm 7:1

Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

v.m. Psalm 8:4

Zondag 5 januari

v.m. Psalm 9:2

n.m. Psalm 10:9

Agenda

04/01 Gebedsgroep

08/01 Vrouwenvereniging
09/01 Mannenvereniging
09/01 Bijbelgespreksgroep

Jarigen
01/01 Mevr. M. van Harten-van de Haar Evekinkweg 23 6733 BA
05/01 Mevr. M.B. van Ravenhorst-van Herk Ganzenkampweg 1 6741 JE Lunteren

75 jaar)
75 jaar)

5
17/01 Mevr. H. Lagerweij-Groeneveld Lage Valkseweg 13 6733 GA (81 jaar)
25/01 Mevr. P. van de Munt-Vlastuin  Lage Valkseweg 122 6741 GE Lunteren (78 jaar)
28/01 Mevr. W. Heij-Bouw Edeseweg 21A 6733 AB (82 jaar)
29/01 Mevr. A. Kranendonk-Lagendijk De Ring 142 6733 EJ (76 jaar)

Omzien naar elkaar

Huwelijksjubileum

Henk en Tineke Kelderman (Edeseweg 15A) waren 12 december 50 jaar getrouwd. Ze mochten deze
blijde dag in dankbaarheid aan de Heere vieren, samen met kinderen en kleinkinderen.

Zieken

Gea van Dam (Koperensteeg 15) werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een abces in haar
buik. Enkele dagen laten mocht ze weer thuiskomen. Hoewel nog moe, is ze ook dankbaar voor het
herstel.

Geert Jan van Ee (De Ring 1) is opgelucht en God dankbaar voor het slagen van de operatie. Hij
mocht dezelfde dag nog naar huis.

Overlijden
In de familie van Bertus en Wilma van den Brink (Westenengerdijk 7) overleed een nichtje van 7 jaar,
Liz Adams. De Heere zij heel de familie nabij in dit hartverscheurende verdriet.

Belijdeniscatechisatie

Inmiddels zijn we als belijdenisgroep negen avonden bij elkaar geweest. We hebben een mooie groep
van dertien catechisanten. Sommigen hebben al belijdenis gedaan, anderen bereiden zich erop voor.
De leeftijden variéren ook. Het boekje ‘Houvast’ dat we behandelen bestaat uit 23 onderwerpen die
ingedeeld zijn onder het werk van Vader, Zoon en Geest. Doorgaans wordt de tweede helft van het
seizoen als enorm zegenrijk ervaren. Enerzijds omdat je aan elkaar gewend bent, anderzijds omdat je
nog bewuster toeleeft naar de belijdenisdienst. Maar automatisch gaat het nooit, het kan zelfs veel



spanning en strijd geven. Neemt u daarom deze groep mee in uw gebeden, en wilt u bidden om
(verdere) doorbraak en verdieping in het geloof?

Uit de pastorie

We zijn dankbaar om te kunnen vertellen dat we een kindje verwachten. Inmiddels is Babeth ruim 12
weken zwanger, eind juni is ze uitgerekend. Tot nu toe gaat het goed. Verder wensen we iedereen
een zegenrijke Kerst en goede jaarwisseling toe. Een hartelijke groet, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Deze zal Zijn volk redden van hun zonden. Daarmee is nu aangeduid wat Zijn volk is, namelijk wat
zonden heeft, niet vieemde, maar eigen, hun zonden. Er staat niet: €én zonde, maar zonden. De
engel geeft hier een kenteken op, waaraan men weten kan of men tot Zijn volk behoort, namelijk als
men zonden heeft: niet zonden die men God of Adam, de duivel of het lichaam, het hart of de
omstandigheden ten laste legt, maar zonden die men zelf in eigen persoon doet, gelijk ook David zei:
ik, ik heb gezondigd. Voorts tonen deze woorden aan dat dit volk diep in zonden ligt, en dat woord
‘hun’, hoe zij zelf zich er in gewerkt hebben, en dat woord ‘redden’, hoe zij geheel weerloos en
reddeloos er in liggen, daarin verloren en omgekomen en er van bezeten zijn. Vraagt iemand: van
hoeveel zonden? Het getal is niet aangegeven; van welke? De aard is niet bepaald. Uit het hart van
de mens komen voort: moord, doodslag, echtbreuk, hoererij, gierigheid, hoogmoed, onverstand. Het
zien, tasten en in de hand hebben is het streven van de mens; het is zijn natuur het zichtbare voor te
trekken en zich daarvan te laten bekoren, andere goden voor Zijn aangezicht te hebben en naast de
rust van God zich iets te vormen waaraan men zich kan houden: het Woord des Heeren, de belofte,
zoals het er staat, steeds te vergeten, is zijn aard.

Hij zal hun van hun zonden redden: Hij zal ze daarvan op zo’n wijze vrijmaken dat, ofschoon deze hun
voortdurend bijliggen en hen in haar macht zullen hebben als lijfeigenen, de zonden hun in het geheel
geen kwaad zullen doen; want Hij zal Zijn volk er zo uitrukken, dat, ofschoon de zonden
miljoenenmaal en op duizenderlei wijze hen, zo lang zij leven, aantasten, omsingelen, omstrikken;
ofschoon zij gelijk verscheurende dieren en overmachtige vijanden om hen heen zullen zijn —
nochtans geen er van hen in het verderf zal kunnen voortslepen. Redden zal Hij hen: Hij zal ze uit alle
gevaar, list, geweld en overmacht zo uitnemen, dat, ofschoon zij onder de zonde verkocht zijn, toch
hun zonden niet over hen heersen zullen: want Hij zal hen nagaan en in iedere doodsnood onder Zijn
genade hen eruit en erdoor voeren; Hij zal hen beschermen met Zijn heil, en te midden van het
vijandelijke legerkamp van hun zonden zal Hij ze verdedigen met Zijn zwaard: ‘Mijn genade is u
genoeg.’

Frisse, vrije woorden van de Engel: ‘Deze zal Zijn volk redden van hun zonden.” Hun tot troost, die
daarnaar vragen: waar de Wet en waar hun zonden blijven; waarachtige woorden voor hen die in de
angst van hun ziel, schreeuwende uit de diepte tot God, daarnaar vragen, hoe dat met de
gerechtigheid van God in overeenstemming te brengen is, dat voor hen, zo en niet anders, zoals zij
zijn — en zij weten wel, dat zij hun zonden niet haten, maar liefhebben en dat zij hun zonden niet eens
kennen — dat juist voor hen daar boven eeuwige genade troont.

(Dr. H.F. Kohlbrugge, Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Matthelis, 137-
138)

Uit de kerkenraad

Van de diaconie
Collecten

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 22 december is bestemd voor het project
Deelgenoten van de GZB. Daarmee ondersteunen we Jan en Wilma van Doleweerd. Jan draagt bij
aan de vorming en toerusting van predikanten in samenwerking met het Bijbelseminarie in Medellin
(FUSBC) en de Presbyteriaanse Kerk (IPCSR). Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun
aan studenten op de campus van het seminarie. Daarnaast doet zij mee met de door de
Presbyteriaanse Kerk opgezette diaconale of sociale programma’s. De ochtenddienst van 22
december zal Jan leiden en daarna zal gelegenheid zijn in Elim om hem en zijn vrouw te ontmoeten
onder het genot van een stukje taart.

De collecte namens de diaconie op Eerste Kerstdag (25 december) is bestemd voor de algemene
diaconale zaken. Op Tweede Kerstdag (26 december) hopen we als diaconie te collecteren voor
Wicherumloo.



Op zondag 29 december is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor het Leerstoelfonds
van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Een leerstoel is een hoogleraarspost en een
hoogleraar geeft aan studenten onderwijs. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die
verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU en bekostigt voor de helft de leerstoel
systematische theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. De docenten hopen via hun werk aan
de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een
klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten.
Daarom zijn deze hoogleraren benoemd. Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd
wordt.

Op de avond van oudejaarsdag (31 december) en de ochtend van nieuwjaarsdag (1 januari) zal de
diaconiecollecte bestemd zijn voor algemene diaconale zaken. Met het geld dat daarbij binnenkomt,
ondersteunen we mensen in (en buiten) de gemeente als dat nodig is. Ook wordt het geld soms
besteed om een extra gift te geven aan een goed doel waarvoor we gecollecteerd hebben.

Op zondag 5 januari hoopt de diaconie te collecteren voor Woord en Daad. Woord en Daad wil
invulling geven aan de christelijke verantwoordelijkheid om duizenden te bereiken, door programma’s
die verbinden en levensveranderend zijn. Als Bijbelgetrouwe organisatie verbinden ze, samen met
lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo geven ze vorm aan een
menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te
overstijgen.

Verantwoording collecten
1 september

Manege zonder drempels € 558,12
8 september

Voedselbank Ede € 676,16
15 september

Bijbels in Rwanda € 539,61
Avondmaalscollecte SDOK €1104,45
22 september

Friedensstimme € 595,71
Wicherumloo € 499,76
29 september

Algemene diaconale zaken € 571,64
6 oktober

Shaare Zedek Ziekenhuis €641,42
13 oktober

Kerk in Actie € 754,23
20 oktober

Project Deelgenoten € 576,17
27 oktober

Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. Libanon en Syrié € 1345,80
27 oktober

Wicherumloo € 519,35

Daarnaast hebben we via ouderling G. Krooneman een gift van € 50,- en via diaken B. Visser een gift
van € 50,- ontvangen t.b.v. de diaconie. Allen (mede namens de goede doelen) hartelijk bedankt voor
de gaven!

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan
geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en
daarom hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier
bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen,
voor praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Van de kerkrentmeesters

Beheer Elim

Eerder dit jaar hebben Jan en Willeke Bruil aangegeven te gaan stoppen met het beheer van Elim. Na
een lange zoektocht zijn deze taken weer ingevuld. Anja van Luttikhuizen neemt het beheerderswerk



van Jan over en Martie Waaijenberg neemt in plaats van Willeke voortaan de codrdinatie van de
begrafenissen voor zijn rekening. We zijn dankbaar dat deze taken weer in goede handen zijn en
wensen Anja en Martie Gods zegen toe in hun werk. Ook willen we Jan en Willeke hartelijk bedanken
voor het vele werk dat zij de afgelopen vijftien jaar hebben mogen doen voor onze gemeente.

Giften
Via ouderling Blotenburg € 20,- voor de kerk. Via ouderling Hendriksen € 50,- voor de kerk.

ZEC

Zoals jullie weten steunen we als gemeente Jan en Wilma van Doleweerd via het project Deelgenoten
van de GZB. Zondag 22 december gaat Jan in de ochtenddienst bij ons voor. Na de dienst zullen Jan
en Wilma nog kort iets laten zien, waarna we hun vragen kunnen stellen over hun werk. Er zal dan ook
een taartenbuffet zijn bij het gebruikelijke koffiedrinken. ledereen is van harte welkom!

Jeugdraad

Kerstviering

Het is Christusfeest vandaag. Dat is dit jaar het thema van de kerstviering van OpStap,
zondagsschool, club, TOV! en ZJW. De viering zal worden gehouden op Eerste Kerstdag, woensdag
25 december, om 15.00 uur. Tijdens deze dienst is er geen oppas aanwezig. De dienst is voor jong en
oud, dus iedereen is welkom!

De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor de HGJB, voor het diaconaal project in

Albanié.

We hopen u en jou te ontmoeten bij de kerstviering.

Save the date zaterdag 28 juni 2025

Onze twee jaarlijkse gemeentedag! Misschien stond deze datum al in jullie agenda. Zo niet? Zet hem
er dan snel in! Wat hebben we elkaar nodig en wat is het goed om elkaar te ontmoeten in een
ontspannen samenzijn.

Na het grote succes van 2023 (wat hadden we mooi weer, en wat was er ook veel jeugd!) zijn we weer
bezig om er een mooie middag- en avondinvulling aan te geven. Sportief, creatief en samen eten op
een mooie locatie dichtbij, voor elke leeftijd wat.

Rond april weten we wat meer details en opnieuw heten we jullie meer dan welkom!

Namens de gemeentedagcommissie, Marjan van den Berg

Open Doors Colombia Muskathlon

Ik wil graag wat vertellen over deze reis, die ik mocht maken samen met nog 35 mensen uit alle
streken van het land.

In Colombia hebben de guerrilla’s het op de meeste plaatsen voor het zeggen. Deze guerrilla’s
kunnen niet door één deur met de christenen. Deze worden verdrukt of ontvoerd (vooral jongeren),
meisjes worden misbruikt en jongens moeten meevechten of worden vermoord. Ik heb getuigenissen
mogen horen van mensen die familie hebben verloren. Een moeder van twee jonge kinderen van wie
de man pastor was en vier jaar geleden is vermoord. Toch gaat zij met haar twee kinderen door met
het verspreiden van het Evangelie. En van pastor Pedro. Zijn vader, ook pastor, werd gezegd dat hij
moest stoppen met Evangelieverkondiging en hij werd toen op straat doodgeschoten. Pedro was toen
15 jaar en heeft zelf het lichaam van zijn vader van straat moeten halen en begraven.

Ik dacht dat we deze mensen moesten bemoedigen om door te gaan in het geloof, maar deze mensen
hebben juist mij bemoedigd om vol te houden in de strijd en uit te zien naar wat komen gaat, een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar vrede en gerechtigheid heersen. lk dacht: kijk ik hier ook wel
naar uit als Veluwenaar? Want zoals pastor Medardo zei: Wij hier in Colombia hebben een gifslang,
die slaat in één keer toe, jullie in Holland hebben een wurgslang, die knijpt langzaam het leven eruit.
Dus laten wij bidden om uit de greep te blijven van die slang en uit te zien en toe te leven naar Zijn
wederkomst. Wilt u allen ook bidden voor het goede werk van Open Doors?

Vriendelijke groet, Rijk van den Top

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 4 januari a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!



	Jarigen 01/01 Mevr. M. van Harten-van de Haar Evekinkweg 23 6733 BA (75 jaar) 05/01 Mevr. M.B. van Ravenhorst-van Herk Ganzenkampweg 1 6741 JE Lunteren (75 jaar) 17/01 Mevr. H. Lagerweij-Groeneveld Lage Valkseweg 13 6733 GA (81 jaar) 25/01 Mevr. P. van de Munt-Vlastuin Lage Valkseweg 122 6741 GE Lunteren (78 jaar) 28/01 Mevr. W. Heij-Bouw Edeseweg 21A 6733 AB (82 jaar) 29/01 Mevr. A. Kranendonk-Lagendijk De Ring 142 6733 EJ (76 jaar)
	Omzien naar elkaar Huwelijksjubileum Henk en Tineke Kelderman (Edeseweg 15A) waren 12 december 50 jaar getrouwd. Ze mochten deze blijde dag in dankbaarheid aan de Heere vieren, samen met kinderen en kleinkinderen.
	Zieken Gea van Dam (Koperensteeg 15) werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een abces in haar buik. Enkele dagen laten mocht ze weer thuiskomen. Hoewel nog moe, is ze ook dankbaar voor het herstel.
	Geert Jan van Ee (De Ring 1) is opgelucht en God dankbaar voor het slagen van de operatie. Hij mocht dezelfde dag nog naar huis.
	Overlijden In de familie van Bertus en Wilma van den Brink (Westenengerdijk 7) overleed een nichtje van 7 jaar, Liz Adams. De Heere zij heel de familie nabij in dit hartverscheurende verdriet.
	Belijdeniscatechisatie Inmiddels zijn we als belijdenisgroep negen avonden bij elkaar geweest. We hebben een mooie groep van dertien catechisanten. Sommigen hebben al belijdenis gedaan, anderen bereiden zich erop voor. De leeftijden variëren ook. Het boekje ‘Houvast’ dat we behandelen bestaat uit 23 onderwerpen die ingedeeld zijn onder het werk van Vader, Zoon en Geest. Doorgaans wordt de tweede helft van het seizoen als enorm zegenrijk ervaren. Enerzijds omdat je aan elkaar gewend bent, anderzijds omdat je nog bewuster toeleeft naar de belijdenisdienst. Maar automatisch gaat het nooit, het kan zelfs veel spanning en strijd geven. Neemt u daarom deze groep mee in uw gebeden, en wilt u bidden om (verdere) doorbraak en verdieping in het geloof?
	Uit de pastorie We zijn dankbaar om te kunnen vertellen dat we een kindje verwachten. Inmiddels is Babeth ruim 12 weken zwanger, eind juni is ze uitgerekend. Tot nu toe gaat het goed. Verder wensen we iedereen een zegenrijke Kerst en goede jaarwisseling toe. Een hartelijke groet, ds. A. van der Werf
	Voor u gelezen Deze zal Zijn volk redden van hun zonden. Daarmee is nu aangeduid wat Zijn volk is, namelijk wat zonden heeft, niet vreemde, maar eigen, hun zonden. Er staat niet: één zonde, maar zonden. De engel geeft hier een kenteken op, waaraan men weten kan of men tot Zijn volk behoort, namelijk als men zonden heeft: niet zonden die men God of Adam, de duivel of het lichaam, het hart of de omstandigheden ten laste legt, maar zonden die men zelf in eigen persoon doet, gelijk ook David zei: ik, ik heb gezondigd. Voorts tonen deze woorden aan dat dit volk diep in zonden ligt, en dat woord ‘hun’, hoe zij zelf zich er in gewerkt hebben, en dat woord ‘redden’, hoe zij geheel weerloos en reddeloos er in liggen, daarin verloren en omgekomen en er van bezeten zijn. Vraagt iemand: van hoeveel zonden? Het getal is niet aangegeven; van welke? De aard is niet bepaald. Uit het hart van de mens komen voort: moord, doodslag, echtbreuk, hoererij, gierigheid, hoogmoed, onverstand. Het zien, tasten en in de hand hebben is het streven van de mens; het is zijn natuur het zichtbare voor te trekken en zich daarvan te laten bekoren, andere goden voor Zijn aangezicht te hebben en naast de rust van God zich iets te vormen waaraan men zich kan houden: het Woord des Heeren, de belofte, zoals het er staat, steeds te vergeten, is zijn aard. Hij zal hun van hun zonden redden: Hij zal ze daarvan op zo’n wijze vrijmaken dat, ofschoon deze hun voortdurend bijliggen en hen in haar macht zullen hebben als lijfeigenen, de zonden hun in het geheel geen kwaad zullen doen; want Hij zal Zijn volk er zo uitrukken, dat, ofschoon de zonden miljoenenmaal en op duizenderlei wijze hen, zo lang zij leven, aantasten, omsingelen, omstrikken; ofschoon zij gelijk verscheurende dieren en overmachtige vijanden om hen heen zullen zijn – nochtans geen er van hen in het verderf zal kunnen voortslepen. Redden zal Hij hen: Hij zal ze uit alle gevaar, list, geweld en overmacht zo uitnemen, dat, ofschoon zij onder de zonde verkocht zijn, toch hun zonden niet over hen heersen zullen: want Hij zal hen nagaan en in iedere doodsnood onder Zijn genade hen eruit en erdoor voeren; Hij zal hen beschermen met Zijn heil, en te midden van het vijandelijke legerkamp van hun zonden zal Hij ze verdedigen met Zijn zwaard: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Frisse, vrije woorden van de Engel: ‘Deze zal Zijn volk redden van hun zonden.’ Hun tot troost, die daarnaar vragen: waar de Wet en waar hun zonden blijven; waarachtige woorden voor hen die in de angst van hun ziel, schreeuwende uit de diepte tot God, daarnaar vragen, hoe dat met de gerechtigheid van God in overeenstemming te brengen is, dat voor hen, zo en niet anders, zoals zij zijn – en zij weten wel, dat zij hun zonden niet haten, maar liefhebben en dat zij hun zonden niet eens kennen – dat juist voor hen daar boven eeuwige genade troont.
	(Dr. H.F. Kohlbrugge, Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs,137-138) Uit de kerkenraad
	Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

