
Kerkklanken 61e jaargang nummer 2 maandag 20 januari
Preekbeurten
Zondag 26 januari
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. A.P. Pors, Rouveen
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
         3. Extra (Bibliotheek)
Zondag 2 februari
10.00: ds. P.H. van Trigt, Ede
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
          3. Extra (Wicherumloo)

Kinderoppas
Zondag 26 januari
Boven: Anieke Morren en Thijs van Essen
Beneden: Bernette van de Brink, Caroline Kampert en Anne van Riessen
Zondag 2 februari
Beneden: Diana de Ruiter, Dora Jansen en Bernadette Heij
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 26 januari
v.m. Psalm 61:3
n.m. Psalm 126:3
Zondag 2 februari
v.m. Psalm 62:5
n.m. Psalm 127:1

Agenda
01/02 Gebedsgroep
05/02 Vrouwenvereniging
06/02 Mannenvereniging
06/02 Bijbelgespreksgroep

Jarigen
13/02 Mevr. G. de Geit-van Lagen Evekinkweg 56 6733 BD (84 jaar)
13/02 Ds. A.P. Voets Lage Valkseweg 2S 6733 GC (79 jaar)
14/02 Mevr. M. van de Weetering-Pol Edeseweg 51C 2 6733 AC (91 jaar)
17/02 Dhr. A. van den Broek Evekinkweg 3A 6733 BA (75 jaar)
17/02 Mevr. G. van den Berg Valkse Engweg 2 6741 JD Lunteren (93 jaar)
25/02 Mevr. G. van Luttikhuizen-van den Broek Wekeromse Buurtweg 16 6733 BE (75 jaar)
27/02 Dhr. J. van Ravenhorst Ganzenkampweg 1 6741 JE Lunteren (76 jaar)

Omzien naar elkaar
Geboren
Jonathan en Tessa Breen (Het Hoevereind 26) ontvingen op 12 januari een dochter, Tirza Willempje. 
Tirza is het zusje van Vera en Sanne.

Zieken
Ab Bouw (Edeseweg 32) is voor een aantal weken in De Riethorst opgenomen voor een behandeling. 
Hij bouwt het gebruik van oude medicijnen af zodat hij over kan gaan op andere medicijnen.

Annie Kranendonk (De Ring 142) ontving het moeilijke bericht dat ze is uitbehandeld. Ze gaat nu een 
nieuwe fase in waarin ze palliatieve zorg krijgt.



Helmert van Voorthuizen (A.G. Wijersweg 6) verblijft nog enkele weken in het ziekenhuis van 
Maastricht. Het herstel na de zware operatie gaat langzaam maar vordert gestaag.

Zullen we de broeders en zusters die hierboven met naam staan genoemd meenemen in ons gebed? 
Er is genoeg reden tot dank aan de HEERE, maar ook alle reden tot gebed om Zijn hulp en bijstand. 1 
Thess. 5:17-18: Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dat is de wil van Christus Jezus voor 
u.

Catechisaties
De zondagmorgendienst van 12 januari was om meerdere redenen een bijzondere dienst. Wout 
Roseboom mocht bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Maar in de dienst zat een deel van 
de catechisanten ook druk mee te schrijven onder de preek. Geweldig! We kijken terug op een mooie 
en waardevolle preekbespreking. En wat betreft dat meeschrijven: als het je is bevallen, wie houdt je 
tegen om dat vol te houden?

Preekschrijfkaarten
Bij de ingangen van de kerk liggen al langere tijd preekschrijfboekjes voor de (jongere) kinderen. Deze 
boekjes hebben plaatsgemaakt voor preekschrijfkaarten. Vanaf eind januari zullen deze klaarliggen bij 
de ingangen van de kerk. Het doel van de preekschrijfkaarten is het leren luisteren naar de preek. De 
voorkant is voornamelijk bedoeld voor de jongere kinderen (leeftijd -6). De achterkant, die vooral 
gericht is op wat de kinderen horen en zien tijdens de preek, is voornamelijk bedoeld voor de wat 
oudere kinderen (leeftijd 6+).

Ongeveer één keer per maand zal de preekschrijfkaart afgestemd zijn op de preek van ds. Van der 
Werf.

Uit de pastorie
Niet zelden klinkt er de oproep tot gebed voor de gemeente. Maar als predikant(sgezin) heb je het ook 
zo nodig om voortdurend gedragen te worden door het gebed. Soms is er niet zo veel bijzonders te 
melden over het dagelijks leven. Altijd geldt echter dat de bediening van het Woord met de kracht van 
God geladen dient te zijn. Neemt u de diensten mee in uw (persoonlijke) gebeden? Verder, ontvang 
een warme groet van ons allen!
Ds. A. van der Werf

Voor u gelezen
Wij komen tot de hemelse bruiloft door hetzelfde geloof waardoor God ons in Christus en al Zijn 
weldaden doet delen. En in feite is ook de volmaaktheid, ook de vreugde van de eeuwige bruiloft 
reeds in de belofte aan de gemeente gegeven, voor zover zij in het geloof is. Trouwens, wanneer wij 
ons bij de volmaaktheid van de eeuwige bruiloft even volmaakte mensen voorstellen die toch wel, ook 
in zichzelf ver boven anderen uitsteken, dan spot de Ziekentroost met zulke gedachten door het 
simpele zinnetje: ‘Tot dit avondmaal nu kunnen wij niet komen dan door de dood.’
Dit betekent natuurlijk niet alleen dat wij de dood moeten passeren als een soort voorlopig eindstation, 
maar vooral dat de dood, ook de dood, zelfs de dood moet medewerken ten goede voor degenen die 
God liefhebben. Hoe dan? De dood werkt mee aan Gods heilsplan en aan de verwerkelijking van 
Christus’ gestalte in ons, doordat ons in de dood het laatste wordt afgenomen wat we van onszelf 
hebben. Maar dan ook het laatste wat zelfs maar herinnert aan zonde en schuld. Maar dan ook het 
laatste van tranen en treurigheid, van gebrokenheid en voorlopigheid. Zo blijft Christus over, en in die 
weg wordt Hij alsmaar groter, totdat door de dood heen God alles zal zijn en in allen.
Overigens, wat een troost voor de zieken die in al hun afbraak en misschien met een uitgeteerd 
lichaam toch weten mogen, ondanks alles weten mogen: Onze wandel is in de hemelen. En de 
Zaligmaker Die wij vandaar verwachten, zal tot op dit lichaam toe alles veranderen. Hij zal ons 
vernederd lichaam aan het Zijne gelijkvormig maken. Misschien moeten wij dit geloof dat God dwars 
door de afbraak van ons bestaan heen vasthoudt, wel de diepste beproeving en oefening in de wegen 
van God noemen. Tot dit avondmaal nu komen wij niet dan door de dood. Uw dochter gaat trouwen. U 
treft voorbereidingen: een net kostuum, een mooie jurk, cadeaus, een receptie, bloemen, trouwauto’s. 
En nu de bruiloft van de Zoon van God, die eeuwig duurt. Wat is daartoe de laatste voorbereiding? 
Dat ik sterf. Guido de Brès zei vóór zijn sterven tot zijn medegevangenen: ‘Ik ben heden genodigd tot 
de bruiloft van de Zoon van God.’ Gelooft u dat de dood zó van functie verandert dat hij een doorgang 
tot het leven wordt, een poort voor de hemel, een vestibule die toegang geeft tot de bruiloftszaal? Wilt 
u minder worden, opdat Christus alles wordt? Het gaat ook met de laatste voorbereidingen voor de 



bruiloft van het Lam toch altijd door het gericht heen. Laten we dan ter voorbereiding op de grote dag 
van het gericht, die voor al Gods kinderen de entree tot de bruiloft zal zijn, onszelf onderzoeken of we 
wel in het geloof zijn en of Christus wel in ons is, en Hij de onze en wij de Zijne. Het is de moeite 
waard.

(C.A. Tukker, In het nooit ontdekte spoor, 97-99)

Uit de kerkenraad
Beleidsplan
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 6 januari het beleidsplan en de plaatselijke regeling voor 
de periode 2025-2028 vastgesteld. Op het in december 2024 ter inzage gelegde concept zijn op basis 
van een gesprek met gemeenteleden twee wijzigingen aangebracht. De kerkrentmeesters gaan zich 
beraden op een toekomstige grondige renovatie van het interieur van de kerkzaal en daarin ook 
meenemen het punt van koeling van de kerkzaal. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de 
daarvoor noodzakelijke geldwerving. De vervanging van kozijnen en het isoleren van het kerkgebouw 
blijven in 2025 gepland.
De tweede wijziging betreft een verduidelijking op het bestaande beleid van een aanvraag om 
huwelijksinzegening na scheiding. Zoals eerder bericht aan de gemeente betreft dit een pastorale 
zaak, waarvan de behandeling door de zittende kerkenraad zal plaatsvinden in gebondenheid aan de 
Bijbel.
Met deze wijzigingen is het beleidsplan definitief vastgesteld en wordt u als gemeente hartelijk dank 
gezegd voor uw betrokkenheid en uw inbreng op dit plan tijdens de gemeenteavonden in 2024 en bij 
de ter inzagelegging.
Ons beleidsplan draagt de titel: ‘Kerk met toekomst’ en geeft antwoord op de vraag wat de essentie is 
van ons gemeente-zijn. Wat is onze identiteit? Waartoe roept God ons als gemeente? Waarom 
geloven wij in de toekomst van de kerk?
Opbouw en groei van de gemeente is een werk van Jezus Christus Zelf. Als ons Hoofd schakelt Hij 
daarbij de gemeente als leden van Zijn lichaam in. Niet alleen de ambtsdragers, maar de hele 
gemeente draagt daaraan bij. Laten we elkaar bij voortduring in gebed opdragen aan de troon van Zijn 
genade.

Van de diaconie
Collecten
De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 26 januari is bestemd voor de voedselbank in Ede. 
Voedselbank Ede heeft contacten met bedrijven die levensmiddelen verwerken of verkopen.
Vrijwilligers van de voedselbank halen bij deze bedrijven de beschikbaar gestelde goederen
op. Ook worden wekelijks goederen opgehaald bij het regionaal distributiecentrum in Arnhem.
Veel lang houdbare producten worden verkregen via inzamelingen georganiseerd door kerken
en scholen. Er wordt veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van de producten en aan
de wijze waarop deze worden bewaard in koel- en vriescellen van de voedselbank. Bij de
samenstelling van de voedselpakketten wordt rekening gehouden met de grootte en
samenstelling van het gezin. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen,
op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs.
Op zondag 2 februari is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships 
begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de 
wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de 
allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan 
twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen ze die droom weer in 
vervulling. Op dit moment hebben ze twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en de 
Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal 
ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Diaconaal meldpunt
Kent of bent u iemand die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan 
geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en 
daarom hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier 
bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, 
voor praktische, financiële of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit 
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.



Van de kerkrentmeesters
Mutaties gemeentebestand
Nieuw in de gemeente:
Uit Hoevelaken: ds. en mevr. Voets, Lage Valkseweg 2S
Verhuisd binnen de gemeente:
Fam. Krooneman van Koperensteeg 40a naar Laan van Kernhem 187, Ede
Fam. Van Luttikhuizen van Lage Valkseweg 45 naar Kraatsweg 11, Harskamp
Mevr. Hek-van Lambalgen naar Lage Valkseweg 4c
Vertrokken uit de gemeente:
Naar Amsterdam: dhr. N.A.J. Blotenburg, De Ring 146
Naar Kesteren: dhr. E. van den Top, Roekelseweg 18

Jeugdraad
Potgrondactie 
Wij attenderen u op de potgrondactie van zaterdag 15 februari. Er worden tussen 9.30 uur en 12.30 
uur potgrond (€8,-), koemest (€21,-), tuincompost (€7,-) en culterrakorrels (€38,-) bij u aan de deur 
verkocht. Wij hebben deze dag de hulp van vrijwilligers en kinderen van groep 5 t/m 8 weer hard 
nodig! Helpt u ons mee? 
De opbrengst van deze actie is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Zij bieden hulp aan 
vervolgde christenen wereldwijd.
Indien u niet in de gelegenheid bent om zaterdag 15 februari thuis te zijn, kunt u uw bestelling ook 
online doorgeven. Dit is mogelijk door uw bestelling vóór 8 februari te mailen naar 
potgrondactie@hervormdwekerom.nl onder vermelding van uw naam en adres. Het bijbehorende 
bedrag dient dan ook vóór 8 februari te worden overgemaakt naar: Hervormde Gemeente Wekerom, 
NL 70 RABO 0368 5109 13, onder vermelding van uw naam en adres.

Bedankt
Hartelijk dank voor het vele en hartverwarmende meeleven tijdens de ziekte van Jaap en bij ons 25-
jarig huwelijk! Soli Deo Gloria.
Jaap en Lianneke Roest

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 1 februari a.s. voor 12.00 uur bij 
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!
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