
Kerkklanken 61e jaargang nummer 20 maandag 20 oktober
Preekbeurten
Zondag 26 oktober – Doopdienst
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. A. van der Stoep, Wapenveld
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
         3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 2 november
10.00: ds. P.H. van Trigt, Ede
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
          2. Kerk
          3. Extra (Zondagsschool)
Woensdag 5 november (dankdag)
10.00: ds. A. van der Werf
19.30: ds. A. van der Werf
Coll. 1. Kerk

Kinderoppas
Zondag 26 oktober
Boven: Meta Huttinga en Jasper Kampert
Beneden: Miranda van Ee, Reinetta van Ee, Jolijn Kranendonk en Debora Moerman
Zondag 2 november
Beneden: Rolinda Pors, Rosalie van Duinen en Julia de Ruiter
Opstap
Woensdag 5 november (dankdag)
Beneden: Samantha van Vulpen, Alice Breen, Lydia Breen en Naomi Klok

Zingen voor de dienst
Zondag 26 oktober
v.m. Psalm 39:5
n.m. Psalm 40:2
Zondag 2 november
v.m. Psalm 32:3
n.m. Psalm 33:11
Woensdag 5 november (dankdag)
v.m. Psalm 41:7
n.m. Psalm 42:5

Agenda
26-10 Doopdienst
29/10 Vrouwenvereniging
30/10 Mannenvereniging
06/11 Bijbelkring

Jarigen
01/11 Mevr. M. Hendriksen-Vriezen Lage Valkseweg 9 6733 GA (76 jaar)
10/11 Mevr. H.G. van Lambalgen-Top Willinkhuizersteeg 2B 6733 EB (78 jaar)
12/11 Mevr. G. van Voorst-Joosten Evekinkweg 5D 6733 BA (77 jaar)
15/11 Dhr. A. van de Pol Edeseweg 51C 101 6733 AC (91 jaar)
16/11 Mevr. M. Bokschoten-Folmer De Riemt 18 6733 EL (82 jaar)
21/11 Mevr. D. van Voorthuizen-Heijink A.G. Wijersweg 6 6733 AS (80 jaar)
27/11 Dhr. H.J. van den Brink Edeseweg 71B 6733 AC (79 jaar)

Omzien naar elkaar
Overlijden
In de vroege morgen van maandag 13 oktober is Gerard Bruil overleden in de leeftijd van 84 jaar. De 
laatste weken namen zijn krachten zienderogen af. We bidden Marrie, alsook kinderen en 
kleinkinderen, de vertroostende nabijheid van onze Heere toe in dit verdrietige gemis.



Zorgen
Ab Bouw (Edeseweg 32) verblijft een groot deel van de week voor behandeling in de Riethorst. De 
artsen hebben de medicatie onlangs veranderd en verhoogd. We hopen dat hem dat goed zal doen, 
maar de lange weg die Ab en Diny al gaan maakt het enorm zwaar.

Uit de pastorie
De afgelopen weken stonden voor ons als gezin in het teken van de familie. Zo hebben we de 
verjaardag van Babeth mogen vieren. Met de familie van mijn kant hebben we een weekend 
doorgebracht in Voeren (België), net over de grens bij Zuid-Limburg. Het doet altijd goed elkaar weer 
te spreken en te ontmoeten. Ontvang een hartelijke groet van ons allen, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen
Waar het natuurlijke en het geestelijke van elkaar worden losgemaakt en vooral daar waar het 
geestelijke het ware is, daar raken wij het spoor bijster. Bijvoorbeeld in een denken waarin de 
geschiedenis en de traditie er niet meer toe doen. Of, zoals Van Brummelen ook bij sommige 
theologiestudenten en predikanten zag, dat iemand die bekeerd is of ultragereformeerd wil zijn, een 
onnatuurlijke persoon wordt. Die ineens niet meer gewoon kan praten of zelfs lopen. Een theologie 
waarin het natuurlijke, het aardse, het historische niet meer van betekenis zijn, wordt een zwevende, 
zweverige theologie – Van Brummelen noemde dat een vlucht. Spiritualisering is een vlucht. 
‘Vervluchtiging’ is een woord dat je vaak in zijn geschriften aantreft. Dergelijke vervluchtiging 
ondergraaft ook de gemeente, het verliest het besef dat bij God ook het zichtbare ertoe doet, het 
ordelijke, het menselijke. 
Als we het leven met God op een doperse manier vergeestelijken, vervreemden wij van onszelf, van 
onze omgeving, van onze cultuur. En seculariseren wij onszelf én ons leven – ook voor onze tijd een 
spannend thema: is evangelicalisering ten diepste geen vorm van secularisering? We nemen onszelf 
als christen veel te serieus en tegelijk als mens veel te weinig. Daardoor dreigt wetticisme. Zo deftig 
als zijn eigen voorkomen ook was, hij zou gerust tegen ons zeggen: Ga eens voor de spiegel staan en 
steek eens je tong tegen jezelf uit. En lach ook eens lekker om jezelf en je eigen mallotigheden. Dan 
neem je jezelf serieus, maar dan vind je ook je plek voor God. Als iemand met een overgeestelijk 
roepingsverhaal bij hem zou komen, zou hij zomaar gezegd kunnen hebben: ‘Ga jij eerst maar eens 
een jaartje bij de Albert Heijn werken.’

(A.J. Mensink, Hier en nu leven met God. In P.J. Vergunst (red.), Leven en sterven in het licht van de 
eeuwigheid, 14-15)

Uit de kerkenraad

Uitslag verkiezing ambtsdragers
Tijdens de stemmingsvergadering van maandag 13 oktober zijn de volgende gemeenteleden 
gekozen:

In de vacature van diaken Jan van Ee : Gert Jan Heij, Hoge Valkseweg 17
In de vacature van ouderling Gerrit Krooneman : Arnold Versteeg, De Ring 144
In de vacature van wijkouderling wijk 6 : Siebe Mulder, Westenengseweg 9

Als u dit leest zal hun beslissing inmiddels bekend zijn geworden. We wensen hen en degene die bij 
hen horen van harte Gods zegen toe en vragen u hen mee te nemen in uw voorbede.

Van de diaconie
Collecten
Op zondag 26 oktober hopen we als diaconie te collecteren voor de stichting In de Rechte Straat 
(IRS). In Europa leven miljoenen mensen in geestelijke duisternis, zonder God en Zijn Woord. Ook in 
gebieden waar voorheen het rooms-katholicisme sterk vertegenwoordigd was, zet de ontkerkelijking 
steeds meer door. Stichting In de Rechte Straat bestaat sinds 1960 en weet zich geroepen om in deze 
gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen. IRS staat voluit in de lijn van de Reformatie en 
verlangt ernaar de bevrijdende boodschap te delen van redding door het geloof in Jezus Christus als 
enige Middelaar en Zaligmaker. Stichting IRS ondersteunt kleine protestantse gemeenten en 
evangelisatieacties in (voormalig) rooms-katholieke gebieden. Dit doen ze in verschillende landen ten 
zuiden van Nederland maar ook in het zuidelijk deel van Nederland. IRS ondersteunt gemeenten die 



veelal weinig middelen hebben om hun eigen bestaan te bekostigen, om hen zo in staat te stellen de 
rijkdom van het Evangelie te delen in hun eigen omgeving. Hierbij valt te denken aan financiële steun 
in de opstartfase van een gemeente, het bekostigen van evangelisatieactiviteiten en het beschikbaar 
stellen van evangelisatiematerialen. Daarnaast verzorgt IRS toerustingscursussen voor het 
evangelisatiewerk onder veelal seculariserende rooms-katholieken. 

Op zondag 2 november is de diaconiecollecte bestemd voor de najaarszendingscollecte van de GZB. 
Dit jaar is het doel van deze collecte kinderen die werken in steenfabrieken in Pakistan. Duizenden 
kinderen in Pakistan werken dag in, dag uit in steenfabrieken. Vooral christelijke gezinnen zitten vast 
in armoede en schuldslavernij. Kinderen kunnen vaak niet naar school en missen zo elk 
toekomstperspectief. Samen met lokale christenen zet de GZB zich in om dit te doorbreken. Door 
onderwijs, voedselhulp en Bijbeltraining ontvangen gezinnen hoop en uitzicht. Met uw gift aan de 
najaarscollecte van de GZB krijgen kinderen de kans om te leren en een nieuwe toekomst op te 
bouwen. Geeft u mee? 

Diaconaal meldpunt
Kent of bent u iemand die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen 
om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom 
hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij 
de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor 
praktische, financiële of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt 
terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Gift
Via ouderling Blotenburg ontvangen tijdens huisbezoek € 10 voor onderwijs aan kinderen in Sierra 
Leone.

Rookworstenactie
Het is weer zover, de worstenactie komt er weer aan. Heerlijke rookworsten van Wilbrink uit Otterlo. U 
heeft er al 3 voor 8,50 euro. Ook zijn er stukken spek te bestellen om uw stamppot compleet te 
maken; 250 gram voor 5 euro.
Er wordt alleen op bestelling verkocht. Hoe te bestellen? Via het bestelformulier dat u binnenkort 
aantreft in de Ede Stad/Lunterse Krant, door te bellen/appen naar 06-24694692 (fam. Van Essen) of 
via de mail worstenactie@hervormdwekerom.nl.
De opbrengst van de rookworsten is deze keer bestemd voor de aanschaf van nieuwe computers voor 
de kerkbibliotheek.
Alvast hartelijk dank, de rookworstencommissie

Vrouw in Verbinding
Heb jij je al aangemeld voor de high tea van 1 november? Het kan nog steeds! We hebben alweer een 
mooie lijst met aanmeldingen en we zien ernaar uit om weer veel vrouwen te ontmoeten. 
Opgeven kan t/m 25 oktober via de link in de app ‘Vrouw in Verbinding’, op de site 
van hervormdwekerom.nl of bij Marleen Versteeg (06-21246528). 

Dankbetuiging
Wij danken u allen hartelijk voor de kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig 
huwelijksjubileum. Bovenal zijn wij de Heere dankbaar dat wij dit samen mochten beleven.
Henk en Corrie van Voorthuizen

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 1 november a.s. voor 12.00 uur bij 
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

mailto:worstenactie@hervormdwekerom.nl
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