Kerkklanken 61e jaargang nummer 21 maandag 3 november
Preekbeurten
Zondag 9 november
10.00: ds. H.M. Burggraaf, Noordeloos
18.30: ds. M. Maas, Rijssen
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Wicherumloo)
Zondag 16 november
10.00: ds. A. van der Werf
18.30: ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud gebouwen)

Kinderoppas

Zondag 9 november

Boven: Wiltine Moerman en Levi Klok

Beneden: Diana de Ruiter, Anieke Morren en Marc Verhoeven
Zondag 16 november

Beneden: Angelique Blankespoor, Dora Jansen en Melanie Heij
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 9 november
v.m. Psalm 34:11
n.m. Psalm 37:2
Zondag 16 november
v.m. Psalm 38:15
n.m. Psalm 41:1

Agenda

12/11 Vrouwenvereniging
13/11 Mannenvereniging
19/11 Ouderenmiddag
20/11 Bijbelgespreksgroep

In memoriam (I)

In de vroege morgen van maandag 13 oktober is Gerard (Geert) Bruil overleden in leeftijd van 84 jaar.
Marrie verliest in hem een lieve man, de (klein)kinderen een zorgzame en betrokken (schoon)vader en
opa. De Heere vertrouwde Geert en Marrie drie kinderen toe in Jan, Berttien en Cor. Geert was een
actieve, betrokken man met een innemende persoonlijkheid. Als opa was hij ook gek met zijn
kleinkinderen. Maar zorgen waren er ook in zijn leven. Een hartinfarct op zijn 50e beinvioedde hem
enorm. Ook de periodes waarin hij te maken kreeg met darmkanker en slokdarmkanker waren vol
zorgen. Toch heeft hij met Gods hulp deze periodes wonderwel doorstaan. De laatste vijf jaren van
zijn leven nam zijn gezondheid af. Zowel in de sterke als de zwakkere jaren van zijn leven was het
zingen voor hem hartversterkend. Psalm 42 was hem zeer lief. In de rouwdienst hebben we woorden
uit deze psalm overdacht, die in berijmde versie boven de rouwkaart stonden: ‘Wat buigt u zich neer,
mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen
verlossing van Zijn aangezicht’ (Psalm 42:6). Daarin lag zijn geestelijk leven opgeborgen. Hij kende de
onrust van zijn hart, maar wist ook dat hij alleen in de God en Vader van onze Heere Jezus Christus
échte rust voor zijn ziel kon vinden. We bidden Marrie in het bijzonder deze troost van de HEERE toe.
We denken ook aan Jan en Willeke en de andere kinderen en kleinkinderen. Geert is
maandagmorgen 20 oktober in Wekerom begraven op De Meenthof.

In memoriam (Il)

Op zondag 19 oktober is Helmert van Voorthuizen overleden in de leeftijd van 81 jaar. Dicky verliest in
hem haar lieve man. Helmert en Dicky ontvingen samen uit Gods hand vier kinderen: Henk, Arién,
Helma en Helmert. Het was een man die werkzaam was op de bouw en had ‘gouden handjes’.
Vanwege een ongeluk op de bouw werd hij echter arbeidsongeschikt. Helmert kon sindsdien



moeilijker uit zijn woorden komen en was ook emotioneler. In de laatste jaren van zijn leven kreeg hij
te maken met galblaaskanker en dat viel hem zwaar. Toch brak het hem in geestelijk opzicht veel
meer open, en niet zelden wees hij met zijn vinger omhoog terwijl hij zei: ‘Daar moeten we het van
hebben.’ Boven de rouwkaart staan de woorden uit Psalm 23:1: ‘De Heere is mijn Herder.’ In de
rouwdienst hebben we deze woorden ook overdacht. Een hoge geloofsbelijdenis die zelfs in de
diepten van de schaduw van de dood recht overeind blijft. ‘Mij ontbreekt niets’, woorden die David
alleen maar kan uitbrengen vanwege Gods genade. Immers, Christus past deze woorden toe op
Zichzelf, want Hij is gekomen om Zijn leven te geven voor de schapen (Joh. 10). Zonder deze Jezus
ontbreekt ons alles, maar met Hem mogen we verzekerd zijn onze verzoening met God en van de
gemeenschap in Zijn eeuwige woning. God vertrooste Dicky, de kinderen en de kleinkinderen in dit
gemis. Zaterdag 25 oktober hebben we het lichaam van Helmert begraven op natuurbegraafplaats
Heidepol te Arnhem.

Omzien naar elkaar

Overleden

Onze oud-predikant ds. A. Beens is op vrijdag 24 oktober overleden in de leeftijd van 78 jaar. Hij
mocht onze gemeente dienen van 1972 tot 1977. In al die jaren heeft hij rijk getuigd van Jezus
Christus, en Die gekruisigd. Zo is hij ook voor velen tot zegen geweest. Onze gedachten gaan uit naar
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u
gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.’ (Hebr. 13:7)

Jubileum
Henk en Martha Blotenburg (Lage Valkseweg 23) mochten 30 oktober hun 50-jarig huwelijksjubileum
vieren. Er is grote dankbaarheid over de bewezen trouw van de HEERE.

Jan en Bep Bettink (Edeseweg 91) mogen woensdag 12 november vieren dat ze 60 jaar getrouwd
zijn. Wat is de HEERE goed.

Zieken
Ab Bouw (Edeseweg 32) verblijft al lange tijd in de Riethorst. Met aanpassingen van medicatie
proberen ze vooruitgang in de situatie te bereiken.

Jara van Essen (A.G. Wijersweg 20) heeft donderdag 30 oktober een geslaagde operatie ondergaan.
Ze mocht diezelfde dag nog naar huis. Ze is met haar ouders de Heere dankbaar, en we bidden om
een goed herstel.

Meta Waaijenberg (De Stomphorst 12) wordt woensdag 5 november opgenomen in het ziekenhuis
voor een operatie aan haar rug.

Doopdienst

Zondag 26 oktober is het sacrament van de heilige doop bediend aan Jurre Bettink en Jan
Krooneman. In deze dienst stonden we stil bij de verbondstrouw van de HEERE aan Daniél en zijn
vrienden. Kerntekst voor de verkondiging was uit Daniél 1:9a: ‘En God gaf Daniél genade.” God houdt
Zijn kinderen staande in de Babelcultuur, niet alleen toen en daar maar ook hier en nu. De
doopteksten van de kinderen komen uit Psalm 119. Jurre kreeg de tekst mee uit Psalm 119:89, en Jan
uit Psalm 119:144.

Uit de pastorie
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Wat is de inhoud van Gods relatie met de kleine kinderen? Uiteraard delen de kleine kinderen in
dezelfde relatie en hetzelfde verbond als de volwassen gelovigen. Dat is ook de diepste reden dat het
formulier voor het dopen van kleine kinderen hetzelfde formulier is als voor het dopen van
volwassenen. Alleen de vragen verschillen, maar de inhoud van de doop niet. Er bestaat dan ook
geen ‘kinderdoop’. Er is slechts één doop. Dit betekent dat kinderen in dezelfde relatie met God staan
als volwassen gelovigen. Als God tegen de gelovige Abraham zegt dat Hij de God van Abraham is,
zegt Hij dat ook tegen Izak en tegen ons en onze kinderen. Dit betekent zoveel als: ‘Ik ben uw/jouw
Bruidegom, Ik ben er geheel voor u/jou.’ Hierin ligt alle heil en zaligheid opgesloten.



De Heidelbergse Catechismus typeert Gods belofte aan onze kinderen als ‘dat hun door Christus’
bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest Die het geloof werkt, niet minder dan de
volwassenen toegezegd wordt’. Het gaat dus niet alleen om de toezegging van de verlossing van de
zonden, maar ook om de toezegging van het door de Geest gewerkte geloof om de verlossing van de
zonden in ontvangst te nemen.

Ons doopformulier concretiseert het nog verder. De Vader verzegelt dat Hij met onze kinderen een
eeuwig verbond der genade opricht en hen tot Zijn kinderen en erfgenamen adopteert. De Zoon
verzegelt ook onze kinderen dat Hij hen van al hun zonden wast, zodat zij rechtvaardig in Gods oog
zijn. De Heilige Geest verzekert ook onze kleinsten dat Hij in hen wil wonen, om hen tot leden van
Christus te heiligen en hun toe te eigenen wat zij in Christus hebben.

We kunnen het ook omdraaien: als we het dopen van kinderen verwerpen, doen we tekort aan de
belovende God. We miskennen met het miskennen van de doop van onze kleinsten dat God ons redt
op de wijze van de belofte en dat Hij ons volkomen genade geeft in de belofte. We doen net alsof er
nog iets bij de belovende God moet komen, namelijk ons geloof. Daarmee scharniert het heil om de
gelovende mens in plaats van om de belovende God.

Hoe moeten we ons Gods beloven concreet voorstellen? We kunnen het niet concreet genoeg
opvatten. We mogen en moeten horen dat Hij tegen onze kinderen niet anders zegt dan tegen
volwassen gelovigen: ‘Ik ben de HEERE, jouw God, namelijk jouw vergevende God, jouw adopterende
God, jouw geloofswerkende God, jouw hartsvernieuwende God, jouw trouwe Vader en je
zaligmakende Verlosser.’

Wie deze persoonlijke woorden serieus neemt, heeft verwachting van God voor de zaligheid van al
zijn/haar kinderen. God biedt niet alleen de zaligheid aan, Hij geeft niet alleen een cadeaubon waarop
Hij de vergeving van de zonden schenkt, maar Hij geeft Zichzelf.

(Dr. W. van Vlastuin, In Christus gedoopt, 330-331)

Uit de kerkenraad

Ambtsdragersverkiezingen

Gert Jan Heij heeft zijn verkiezing tot diaken mogen aanvaarden. Dat geldt ook voor Siebe Mulder in
zijn verkiezing tot ouderling. Arnold Versteeg moest bedanken. In die vacature zal een nieuw dubbeltal
gesteld worden en zal er maandag 24 november (20.15 uur) een nieuwe stemmingsvergadering
worden gehouden.

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van
Gert Jan en Siebe en ook niet tegen de herbevestiging van de broeders Jaap Hendriksen, Jan Klok en
Peter van de Bruinhorst. We vragen u deze broeders en hun gezinnen mee te nemen in uw voorbede.
De (her-)bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 11 januari 2026.

Van de diaconie

Collecten

Op zondag 9 november hopen we als diaconie te collecteren voor Dorcas. Dorcas investeert in
duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en
crisis creéert Dorcas mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Dorcas werkt aan verandering op
3 niveaus. Ze creéren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar
nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen die
zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En ze bouwen aan een

rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar ze jaarlijks ongeveer een
miljoen mensen bereiken. Ze hebben vestigingen in veertien landen die worden geleid door lokale
collega’s. Bij alles wat Dorcas doet staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Op zondag 16 november is de diaconiecollecte bestemd voor de Nederlandse Patiénten Vereniging
(NPV). Deze organisatie zet zich vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus in
voor het leven (vanaf het prille begin tot en met het einde). Ze doordenken relevante medische
ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek en duiden deze, ze beinvioeden (beleid) en staan mensen
in gezondheid en ziekte bij door toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en
praktische hulp. NPV houdt zich bezig met veel verschillende thema’s zoals onder andere abortus,
anticonceptie, IVF, mantelzorg, vaccinatie en euthanasie. Voor meer informatie over deze of andere
thema’s en de Bijbelse visie daarop vanuit NPV, verwijzen we u graag naar de website van NPV.



Sommige van deze thema'’s kunnen dichtbij komen. Als het bij u speelt, is het aan te raden om een
luisterend oor te zoeken in uw omgeving of bij een organisatie zoals bijvoorbeeld de NPV.

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen
om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom
hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij
de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor
praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt
terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Ouderenmiddag

Op de ouderenmiddag van 19 november hoopt Ina Hendriks-Schaafsma uitleg te komen geven over
IVN Natuureducatie. De middag begint om 14.30 uur en is rond 16.30 uur weer afgelopen. Van harte
welkom!

Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
7 september

Kerk € 622,02
Isolatie kerk € 553,49
14 september

Kerk € 557,74
Pastoraat € 556,65
21 september

Kerk € 515,95
28 september

Kerk € 561,63
Pastoraat € 562,28

Allen heel hartelijk dank voor uw gaven!

ZEC

Kerststukje maken

Ook dit jaar willen we op maandag 8 december weer gezellig samen een kerststukje maken. De
opbrengst is voor het project Deelgenoten voor Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia.

We starten om 19.30 uur in Elim, in de grote zaal. Koffie met iets lekkers staat voor u klaar.

De kosten zijn € 18,50 per stuk. U kunt kiezen uit drie voorbeelden — op een bord of pot en u kunt ook
voor een ring kiezen. Hebt u zelf een mooie pot of zoiets thuis om een kerststukje op te maken, neem
die dan gerust mee.

Aanmelden kan bij:

Janny Russcher — tel./app 06-34885055

Ria Willemsen — tel./app 06-27563182

Eefje Pol —tel. 0318-461122

Aanmelden kan tot uiterlijk 6 december.

Betaling contant of via bankrekeningnummer ZEC NL65RAB0O0368509354.

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 15 november a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

Algemeen

Kerstkaarten

Het Woord & Daadcomité Harskamp, Wekerom en Otterlo heeft prachtige kerst-/nieuwjaarskaarten te
koop van Posthuijs met het opschrift Goede/Gezegende kerstdagen en/of Voorspoedig Nieuwjaar.
De kaarten kosten € 1,- per stuk. Postzegels kunt u ook via de verkooppunten kopen.



Door het kopen van deze kaarten en postzegels steunt u het project ‘Bestrijding van kindslavernij'.
W&D werkt wereldwijd samen met lokale partners aan de bestrijding van kindslavernij, zodat een kind
weer vrij is om kind te zijn.

Verkooppunten:

Wekerom — LoodsW — Hoge Valkseweg (geen postzegels te koop)

Wekerom — Agnes van de Craats — De Ring 33 — tel. 06-10858852

Harskamp — Henrieke op 't Hof Laarweg 100 — tel. 06-25477445

Otterlo — Henny de Weerd — Groeneweg 4 — tel. 06-33424739
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