Kerkklanken 61e jaargang nummer 23 maandag 1 december
Preekbeurten
Zondag 7 december
10.00: ds. A. van der Werf (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30: ds. G. Herwig, Hoge Hexel
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud gebouwen)
Zondag 14 december
10.00: ds. A. van der Werf (bediening Heilig Avondmaal)
18.30: ds. A. van der Werf (dankzegging Heilig Avondmaal)
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Kinderoppas

Zondag 7 december

Boven: Gerrie Klok en Thijs van Essen

Beneden: Jacolien van den Dikkenberg, José Gort en Thamar van Kruistum
Zondag 14 december

Beneden: Jacolien van Dijk, Mariélle Blotenburg en Thirza van den Brink
Opstap

Zingen voor de dienst
Zondag 7 december
v.m. Gez. 2:1

n.m. Psalm 98:2
Zondag 14 december
v.m. Gez. 2:3

n.m. Gez. 3.5

Agenda

8/12 Censura Morum

10/12 Vrouwenvereniging

11/12 Bijbelgespreksgroep

13/12 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
17/12 Ouderenmiddag

Omzien naar elkaar

Overlijden

Evert van Butselaar (Edeseweg 69) is dinsdagavond 25 november overleden in de leeftijd van 86 jaar.
Onze gedachten zijn bij Thera Huijsman, de nabije familie en vrienden. Onze God is een God van alle
vertroostingen, we bidden hun deze nabijheid van de Heere toe.

Ziekte en zorg

Ab Bouw (Edeseweg 32) is vanwege zijn depressie voor nieuwe behandelingen opgenomen in het
Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. De behandelingen slaan op dit moment aan, en dat geeft enorme
dankbaarheid en opluchting.

Denise van Leijenhorst (Dorpsstraat 149) kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Ze krijgt beetje bij beetje
haar kracht en energie weer terug en herstelt thuis goed.

Jaap Roest (Evekinkweg 27) krijgt op dit moment medische behandeling om zijn langdurige
oververmoeidheid terug te dringen.

Uit de pastorie

Wij vliegen heen, zegt Psalm 90. Meestal zeggen we dat de tijd vliegt, maar in werkelijkheid zijn we
het zelf. lets om over na te denken. We rollen de maand december alweer in, zo voelt het voor ons.
Naar ons idee zijn we net vertrokken uit de zomer, en de herfst is haast voorbij. Wat is het dan goed
om vier weken advent te vieren. Een tijd van verootmoediging en inkeer voor Gods aangezicht. Even



niet meer vliegen dus. Maar advent is ook een tijd van uitzien en verwachten, allermeest nog wel het
roepen om de komst van de Heere Jezus. Laten we bidden om de zegen van de Heere, ook in de
zondagen rondom het Heilig Avondmaal.

Met een hartelijke groet van ons allemaal, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Wanneer God ons eenmaal in Zijn huisgezin heeft opgenomen en ons niet alleen als Zijn knechten,
maar als Zijn kinderen beschouwt, neemt Hij, om de rol van een voortreffelijke Vader te vervullen die
goed voor zijn nakroost zorgt, ook de taak op Zich om ons in heel ons leven van voedsel te voorzien.
En daarbij laat Hij het niet, maar Hij heeft ons van deze blijvende milddadigheid willen verzekeren door
ons een onderpand te geven. Tot dat doel heeft Hij aan Zijn kerk nog een tweede sacrament gegeven
door de hand van Zijn eniggeboren Zoon, te weten de geestelijke maaltijd waarin Christus, zoals Hij
getuigt, het levendmakende brood is waarmee onze zielen gevoed worden tot de ware en gelukzalige
onsterfelijkheid.

Om te beginnen, de tekenen zijn brood en wijn, die voor ons het onzichtbare voedsel
vertegenwoordigen dat wij verkrijgen uit het vlees en bloed van Christus. Zoals God ons immers door
de doop wederbaart, in de gemeenschap van Zijn kerk inlijft en tot Zijn kinderen aanneemt, zo vervult
Hij als gezegd ook de taak van een zorgzame huisvader in die zin dat Hij ons steeds opnieuw voedsel
verschaft om ons te onderhouden en te bewaren in het leven waartoe Hij ons door Zijn Woord
gebaard heeft. Nu is Christus de enige spijs voor onze ziel en daarom nodigt de hemelse Vader ons
tot Hem, om door het gebruik van die spijs verzadigd te worden en van tijd tot tijd nieuwe krachten op
te doen, totdat wij de hemelse onsterfelijkheid zullen bereiken.

(J. Calvijn, Institutie 11, 543)

Uit de kerkenraad
Ambtsdragers verkiezing

Tijdens de stemmingsvergadering van maandag 24 november is Jan Kranendonk, Edeseweg 70,
gekozen als ouderling in de vacature van Gerrit Krooneman.

We zijn dankbaar dat hij inmiddels heeft hij laten weten het ambt te mogen aanvaarden. We wensen
hem en zijn gezin Gods zegen toe en vragen u hen mee te nemen in uw voorbede.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen zijn bevestiging kunt u
schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba tot uiterlijk vrijdag 5 december.

Van de diaconie
Collecten

Op zondag 7 december hopen we als diaconie te collecteren voor algemene diaconale zaken. Met het
geld dat daarbij binnenkomt, ondersteunen we mensen in (en buiten) de gemeente als dat nodig is.
Ook wordt het geld soms besteed om een extra gift te geven aan een goed doel waarvoor we
gecollecteerd hebben.

Op zondag 14 december is de diaconiecollecte bestemd voor het project Deelgenoten van de GZB
waar we Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia mee ondersteunen. Jan draagt bij aan de vorming
en toerusting van predikanten in samenwerking met het Bijbelseminarie in Medellin (FUSBC) en de
Presbyteriaanse Kerk (IPCSR). Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten op
de campus van het seminarie. Daarnaast doet zij mee met de door de Presbyteriaanse Kerk
opgezette diaconale of sociale programma’s.

De avondmaalscollecte op 14 december is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De visie van Wycliffe
Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van
God, in de eigen taal, zodat Zijn Koninkrijk gestalte krijgt. Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op
deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Matthetis 28:19 om alle volken tot
discipelen van Jezus Christus te maken.

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiéle of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen
om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom
hebben wij ook een knop ‘diaconaal meldpunt’ op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij



de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor
praktische, financiéle of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt
terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten

5 oktober

Kerk € 590,55
Orgel € 520,95
12 oktober

Kerk € 546,57
Pastoraat €541,79
19 oktober

Kerk € 535,60
Onderhoud € 537,40
26 oktober

Kerk € 574,40
Pastoraat € 567,60

Gift van € 50 via ouderling Blotenburg voor de kerk. Gift van € 50 via ds. Kulijt voor de kerk.
De dankdagcollecte heeft het prachtige bedrag van € 16.560,47 opgebracht.
Allen heel hartelijk dank voor uw gaven!

Opbrengst rookworstenactie

De rookworstenactie die afgelopen november gehouden werd, heeft een bedrag van € 539,12
opgebracht. Het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe computers voor de kerkbibliotheek.
ledereen hartelijk dank voor alle bestellingen.

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 13 december a.s.
voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

Algemeen

Kerstkaarten

Het Woord & Daadcomité Harskamp, Wekerom en Otterlo heeft prachtige kerst-/nieuwjaarskaarten te
koop van Posthuijs met het opschrift Goede/Gezegende kerstdagen en/of Voorspoedig Nieuwjaar.
De kaarten kosten € 1,- per stuk. Postzegels kunt u ook via de verkooppunten kopen.

Door het kopen van deze kaarten en postzegels steunt u het project ‘Bestrijding van kindslavernij'.
W&D werkt wereldwijd samen met lokale partners aan de bestrijding van kindslavernij, zodat een kind
weer vrij is om kind te zijn.

Verkooppunten:

Wekerom — LoodsW - Hoge Valkseweg (geen postzegels te koop)

Wekerom — Agnes van de Craats — De Ring 33 — tel. 06-10858852

Harskamp — Henrieke op 't Hof Laarweg 100 — tel. 06-25477445

Otterlo — Henny de Weerd — Groeneweg 4 — tel. 06-33424739

LoodsW zoekt vrijwilligers

Bij LoodsW zijn 80 vrijwilligers actief die allemaal hun eigen taak hebben. Zo zijn er een heel aantal
actief in de verkoopteams die op zaterdag u al klant verwelkomen. Anderen houden zich door de
weeks bezig met het assortiment. Nadat de nieuw inbreng is gesorteerd zorgen teams per
assortimentsgroep er voor dat het wordt schoongemaakt, getest en geprijsd. Voor het assortiment
‘elektrisch apparaten’ zijn we op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die er voor willen zorgen dat deze
producten getest en wel in de winkel komen te staan (1 a 2 uur per week). Wil jij of wilt u deel
uitmaken van deze enthousiaste club vrijwilligers en lijkt je deze taak leuk op te doen, neem dan
contact op met Jacco Roelofsen (06-83824805)
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