
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden 
als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Romeinen 
12:1)

Met de ingang van het nieuwe kalenderjaar wensen we elkaar veel heil en zegen toe van de Heere 
onze God. Doorgaans zijn dat ook wel onze eerste woorden. De beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Wat is het mooi om zo met elkaar te beginnen. Dat doet ook goed, het bindt samen. Maar waarmee 
zou de Heere beginnen? 

Als Johannes op Patmos is, dan krijgt hij de Naam te horen uit de mond van onze verheerlijkte Heere 
Jezus Christus: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die 
was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). Hoewel we zingen met Psalm 90 dat God geen 
oorsprong en geen einde kent, toch draagt hij de Naam ‘Alfa’, en ‘Omega’. De Eerste en de Laatste. 
Hij staat aan het begin van alle leven. Zo gold het bij de schepping, zo geldt het de geboorte van 
kinderen nog altijd. En zo geldt het dus ook van een nieuw jaar. De Heere omspant met Zijn Geest de 
tijden. Hij omklemt zelfs onze levenstijden. Wij zijn helemaal begrepen en omvangen door de Heere. 
Dus God is Zelf de Eerste, al voordat wij een groet of wens uitbrengen. 

Maar wat leeft er nu in het hart van onze God? Ik geloof dat Paulus ons daarop wijst, als hij in 
Romeinen 12:1 een oproep doet die hij grondt in de ontfermingen van God. Soms zijn het de 
tussenzinnetjes die zo veelzeggend zijn. Ontfermingen van God, daar raken we aan het eerste in de 
Eerste. Hier horen we van de grond in het vaderhart van God. We horen van ontferming, van 
grondeloze barmhartigheid. Dit is wat op de bodem ligt van Gods hart. We dalen af in de diepten van 
Zijn goddelijk erbarmen. Daaruit komt alle zegen op, daaruit komt alle genade en ontferming op. Dit is 
de bron waar Paulus uit put voor zijn aansporing. 

Misschien vraagt u zich ook wel eens af: wat staat ons allemaal te wachten dit jaar? We hebben onze 
plannen, onze routes die we uitstippelen. We zoeken nieuw werk, we denken na over een nieuwe 
opleiding. We zoeken het beste voor onze kinderen of geliefden. Maar wie zal ons zeggen hoe het 
loopt? Het is alles zo onzeker. We weten niet hoe het leven zal lopen. Meestal houden we niet zoveel 
rekening met het onverwachte. En toch loopt een jaar altijd anders dan je zelf van tevoren zou 
denken. Daarbij hoef je alleen maar even na te gaan wat zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan. 
Niemand van ons kan voorspellen wat het nieuwe jaar zal brengen. En toch zijn we van één ding 
zeker: God zal Zijn barmhartigheden iedere morgen nieuw maken. Zijn ontfermingen zijn daar iedere 
dag. De Heere houdt nooit op genadig te zijn. Met Kerst hebben we die regel weer gehoord uit dat 
lied: ‘Die zo trouw zondaars mint.’ Hij is bijzonder trouw aan Zijn eigen hart, grondeloze 
barmhartigheid. Veel is onzeker, maar niets is zekerder dan de vasthoudende liefde van de God en 
Vader van onze Heere Jezus Christus. We mogen alles van Hem verwachten. 

Als wij alles van God verwachten, zou het vreemd zijn als Hij niet alles van mij zou verwachten. Geloof 
zonder werken is dood. Liefde zonder wederliefde is koud als marmer. Het offer van Christus zonder 
het levende offer dat wij Hem wijden is heiligschennis. Geloof zonder navolging maakt Zijn kostbare 
genade goedkoop. Het is daarom dat Paulus met klem bezweert: Wijd uw lichamen als een levend 
offer aan God, heilig en welbehaaglijk! In onze vertaling staat ‘ik roep u ertoe op’, maar het is een 
vurig appel: ik bezweer u. Het priesterschap van alle gelovigen is geen hobby voor actievelingen, 
maar het is een onontkoombare dienst waar je met huid en haar in betrokken wordt. Levende offers 
worden gevraagd, geen dode offers zoals in de tempeldienst. Nee, een redelijke tempeldienst wordt 
hier voorgeschreven. Toewijding, dát is uw redelijke godsdienst. Word ‘hervormd’, word veranderd. 
Het raakt onze gezindheid, die moet vernieuwd worden zodat we de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God kunnen gaan onderscheiden (v. 2). 

Wat mogen we ons gezegend weten in het nieuwe jaar als dat de richting bepaalt in ons denken en 
handelen. Als Romeinen 12:1 de richtingwijzer wordt. Waar moet het heen? Welke kant gaat het uit? 
Zoekers worden hier vinders. Als je zoekt naar richting voor je bestaan, dan wijst de Heilige Geest ons 
de weg: Wijd jezelf aan God, word veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Zo kun je meer 
en meer onderscheiden wat de wil van God voor je leven is. Wie verlangt de wil van God nou niet te 
kennen? Zijn wil is goed, welbehaaglijk, en volmaakt. Veel heil en zegen voor in 2026 toegebeden!
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